t: BİLİNMEYEN "Oligarşici" grupların 


sonuncusu 


” MHP binalarını basıyoruz... öncü savaşçılar, neredesiniz?” 


(C B.sayfada ) W Kurtuluş taraftarlarının kaçırdığı devrimci anlatıyor... 
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TİKP'nin önerileri 


I 


SOVYETLER BİRLİĞİ 


CUMARTESI 
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I-Lüks tüketime yol açan resmi ve ‘kaçak dış alım ve lüks inşaat engellenmeli, 

2-Montaj sanayii denetim altına alınmalı ve daraltılmalı, 


| MART 1979 
| 
3-Özel otolara ağır vergi getirilmeli, 


350 kuruş 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


4-Dış krediler kendi gücüne güven ilkesine tabi olmalı, 


5-Kiralar ve fiyatlar dondurulmalı, 

6-“Seydişehir” gibi israfçı teknolojilere son verilmeli, 

7-Dış ticaret devletleştirilmeli, 


Haritada kırmızı olarak gösterilen bölgeler, Müslüman savaşçıların Taraki birliklerine karşı şiddetli çarpışmalar sürdürdüğü yöreleri gösteriyor. 


=~ 


8- Sanayide fuel-oil yerine gö türü yor 4 Afanibtanreiimi kömür kullanılmalı, p 9-Köklü bir toprak reformu ile ağalık güç durumda 


ve tefecilik ortadan Kafdırılmalı, 10-Demiryolu ulaşımına ç ağırlık verilmeli, 


ki süper devletarasında cambazlık, 1i-Bürokrasi, rüşvet ve yiyiciliğe 


ri 
$ g 


Taraki'nin topçu birlikleri Pakistan'ı bombaladı 


© Moskova, isyancı güçlerin dışarıdan 


= | Pakef,bağımlı ekonominin çıkmazını yansıttı” 


A ANR Ia 0 © "Ekonomik darboğazı aşmak, bağımsızlıkçı bir AZ ZE 7 > dış siyaset izlenmesine bağlıdır. Kıbrıs'ta barış ANIZ “ebe | ' gerçekleştirilmeli, Kıbrıs’ ın bağımsızlığına G yayın hayâtına saygı gösterilmeli. Böylece Türkiyenin dünyadan ve Batıdan tecridine son verilmelidir” 


başlayışının T. yılını © "Ekonomik güçlükler, halka dayanılarak 


kutla yan bütün okurlarımıza, alt edilebilir. Ekonomik seferberlik demokrasinin tam olarak gerçekleşmesine bağlıdır. Halkı 


KG 


KABİL-MOSKOVA 

Afganistan'da Kabil rejimine karşı mücadele eden güçler Taraki yönetimini güç duruma dü şürürken, Afganistan Hükümeti Pakistan'ı suçlamaya devam ediyor, AFP'nin bildirdiğine göre, Taraki'ye bağlı bir- * likler Pakistan sınır köy lerini, bombaladı. Topçu birliklerin açtığı ateş, sınır bölgesinde bulunan Afgan mülteci kampını 


Akaryakıtın çoğu sanayi ve ulaştırmada kullanılıyor | öm 


man sırasında can kaybı olmadığı bildiriliyor. 


dostlara, kuruluşlara ve basın mensuplarına 2 baskı altına alan 141,142 ve 163. maddeler 


hakkında 


teşekkür ederiz pi kaldırılmalı, anarşinin kaynakları yok edilerek 


can güvenliği ve huzur sağlanmalıdır” 


ANKARA( ÖZEL) 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Başkanı Doğu Perinçek, Başbakan Bülent Ecevit'in "ekonomiyi güçlendirme programı"' adı altında açıkladığı önlem paketi ve son 


zamlar konusunda bir ba- 


ANKARA(ÖZEL) 
Ererji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan bir araştırma Türkiye'de en çok motorinin kullanıldığını ortaya koydu. Yapılan he- 


© Alınacak önlemler sanayi ve o © Sanayide ve ulaştırmada bir ulaşımı aa kısıtlamaya gidilmesi ekonomik 2.2 milyar dolarlık akaryakıt buhranı daha da ağırlaştıracak ithalatında bir azalma © Benzin tüketimi, söz konusu olmayacak toplam tüketimin yüzde 14'ü 


AFP, Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül Hak'ın bu saldırı karşısında sessiz kalmaya çalıştığını belirtti. 

Başkent Kabil'de 
TASS muhabirine bir de 


karar bugün açıklanıyor 


(Yazısı 7. sayfada) 


leyl askeri EEEEEEEEEEEEEE İn See Devamı sa7, süde) (Devamı 42.7, sü.5'de) açıklad |“ > . 
S 2 J H p f Perinçek. iki barlık Ecevit Akaryakıt Ulaştırma) Sanayi fIsıtmalüretiminde Tarımlüretiminde KIPRIYANU'NUN MOSKOVA i hık sm 2» a .. sai omisyonda m ir a lal n öze zammını . —— GEZİSİ ÖNCESİ RUSYA'NIN ÖNERİSİ kabul edildi ni hal aere i sosyal adalet için Motorin YİNE GÜNDEME GETİRİLDİ Temelde > Müsli İl m an mony Fuel-oil HABER MERKEZİ Dışişleri Ko miivonú 0j do Sok R gr A Pie 74 z Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Kipriyanu'nun Mos- 
0 milyon “dolarlık As m| eee > N DOR Boobala Bülent Eee Benzin e ni E kova gezisi öncesi Kıbrıs'taki Moskova yanlısı gruplar 
İk KANTA. Ej Aa ii kurtu maun yolu bul iz it DAs agt Ap Sa as .. Akaryakıt tüketiminin ile Moskova'daki kaynaklar uluslararası konferans ösarısını bazı değişiklikler- rd Bpis Ge y ik E ki ia vi Tüpgaz yüzde olarak dağılımı nerilerini yeniden piyasaya sürmeye başladılar. Aynı ME kabül edi, Tasar oj i] (Devamı sa.7 , sü.8'de) parken, i akary: ah amma e) çevreler Kipriyanu'nun Waldheim tarafından sunu- 
(DESAT mahda 0j Tl e lerinin e ardan N eN Gazyağı lan önerileri reddetmesi için baskı oluşturmaya çali ij OECD genel Sekreteri ee a R lışıyorlar. (Devamı sa.7, sü.7'de) Demirel bugün Ankara” ya geliyor Me Y sai ür oünlük Bursa Van L Anayasa Mahkemesinin müebbedlerle ilgili kararı eg r TAHRAN'DAN YENİ DÖNEN a on onnep, çeşitli savcılar tarafından farklı uygulanıyor gezisine ÇİGDEM KÖMÜRCÜOĞLU önlem paketi .. .. .. .. j bugün başlıyor SABİT YÜRÜRDURMAZ hakkında Müebbed mahkumlar yeni HABER MERKEZİ ANLATIYOR bilgi alacak 


AP Genel Başkanı Süleyman Demirel üç gün sürecek olan Bursa gezisine bugün başlıyor. 

Beraberinde AP'li parlamenerlerle Ankara'dan seçim otobüsüyle yola çıkacak olan AP Genel 


İzle misil Elslzleislzi sille BBlnelielzlii 


ANKARA (ÖZEL) Türkiye'ye Acil Yardım Fonu Koordinatörlüğünü üstlenmiş olan Kalkınma ve İktisadi İşbirliği Teşkilatı OECD Genel Sekreteri 


ANKARA (ÖZEL) 
Anayasa Mahkemesinin şartlı salıverme konu- 


Aydınlık Kıbrıs 
Rum kesiminde 


bir haksızlıkla karşı karşıya 


@ Niğde Cezaevi Savcısı, eşitlik ilkesini çiğneyen hesaptarzında ısrar ediyor 


Ul 9 
o p o 
Di è o mj & 
Di $ e 
Başkanı Saat 12.00'de ol Emil Van Lennep resmi © © sunda müebbedlere İnegöl'de ilk konuşma- temaslar yapmak üzere Erdo an © ilişkin eşitsizliği ortadan i Hi ' H m e a eee e a e a e sını yapacak. Demirel ij bugün Ankara'ya geli- Ö b | k > > eian aranda san A ayrıca, Saat 13.30'da Or. ra, müebbed mahkumla-Yenişehir'de, 15.00'de mj x Van Lennep, Türkiye'- Z a l ÇI nın @ rın serbest bırakılma ta- | e Bg | İznik'te, 16.00'da Or- ye yapacağı ziyaret sıra- yazı dizisi ©  rihleri çin çeşitli hesaplar Anayasa Mahkemesinin hangazi'de, Saat 17.00'- (| sında hükümetin önlem © yapılıyor. A İ | çare ii msi 7 Me e Sa Al ar | kararı, mahkumların | e Pazartesi günleri d FEC © si mahkumların 7 yıl 3 > etl ieaie Konu S Yardım için © Sdi m yoka 9 yı 7 | lehine yorumlanmalıdır l 
Devi a.7, sü.6'da; 4 © ayda mı salıverilecekleri 5 
OT Ola icl] ABD ye H hakkında savcılar arasın- Armağan Anar / da görüşbirliği bulunmu-Urfa'da idi 
.. . e E] heyet gidiyor : Niğde Cezaevi, savcı Niğde Cezaevi Savcısının Anayasa Mahkeme- önceki gün Lu ANKARA (ÖZEL) infaz sma a sinin müebbetlerle ilgili son kararını eşitlik ilkeoj CHP İstanbul Milletve- o pilai Sn ois aindde iie lerine aykırı bir biçimde yorumlayıp uygulama- | yaralanan kili Haluk ülman, Millet © tanınan her 30 gün için | ya kalkışması Niğde'de yatan siyasi mahkumları .. e eğ gec mj Meclisi Dışişleri Komis- “es gün indirimi cezanın | bir kez daha ağır bir haksızlıkla karşı karşıya öğrenci öldü oj (Devamı sa.7 ,sü9 'da; © toplamından şartlı salı- bırakmışur. = e uE vörmeyi sato indirioini l Haksızlık şuradan doğmaktadır: Müebbet ha-HABER MERKEZİ oj - ` le sl eser | pis cezası 36 yıl olarak hamle. İnfaz yasası, l Urfa'da önceki gün i örüsü iyi halli geçirilmesi kaydı ile bu cezanın üçte Halil Satıcı adlı bir T5 E] Önlemler paketine ETA TAA | birini şartlı salıverme olarak cezadan indirmek- | öğrencisi tarafından taban- mj tepkiler Niğde Cezaevindeki mii- tedir, bu suretle ceza 24 yıla inmektedir. 
ca ile ağır yaralanan ve [J abbed' mahkumların “9 | Öte yandan İnfaz Yasasında yapılan son deği- 


Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altı- 
(Devamı sa.7, sü.1'de) 


. 3.sayfada . 


5. sayfamızda 


(Devamı sa.7 ,sü 4'de) 


yıl 7 ay yattıktan sonra (Devamı sa.7 , sü.l0'daj 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


ele PL MM iş 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almıyorlardı. 


okulun idarecileriydi. 


diye 


anım özetleyeyim. 


kadaşlarının 


Arkasından atıldılar. 


tı. Zer aralarına ben de Denizli 
Derneği 


konuşmayı. 


Adana'da iki mühendis adayı öğrencimiz daha gitti. Ne yapalım? Kaleme mi darılalım? Kalem ölüm kusmuyor ki, kalem tetik çekmiyor ki. Evet, Adana böyle. Arada yağan yağmurlar kan temizliyor Adana'da. Yine yağmur yağıyor. Anlaşılan iki cenaze daha kalkacak. 


Ne zaman bitecek Adana'nın sancılı, kuşkulu 


günleri? Ne zaman dola- 


cak, Adana'nın akşamın beşinde boşalan uzun caddeleri? Ve ne zaman bitecek gafil ihanetcilerin gafletleri? o Türkiye'nin Teksas'ı, Adana diyebilirsiniz. Hem de hiç çekinmeden ve kuşku duymadan. Daha ne kadar bekleyeceğiz böyle? 
Ve daha ne kadar sabredeceksiniz ECEVİT? 


Ben de sizin gibi şair ruhluyum ama sizin gibi olamam Ne zaman çarşıya çıksak, kuşkulu gözler insana bakıyor. Genç misin, yeni çıkan bıyık şeklin namlu hedefidir. 
Favorin, saçın, saç siti- 


O günden bu yana değişen pek bir şey olmadı. Değişen iktidar, değişen Değişmeyen. 
ise zorbalık siyaseti. Zorbalık aynı zorbalık. MC'nin komandoları yerine köşe başlarını TKP'liler doldurdu. 
Şimdi yine bir grup öğrenci kendi görüşlerinden olmayanları 
Okula almıyorlar. Yaklaşık 600 
öğrentisi bulunan okulda 20-30 kişi kendilerinden başka herkesi düşman ilan edip, mücadele ediyorlar. Nasıl mı? Bunu size yakın geçmişteki hir 


8 Mart günü bir arkadaşımı ziyaret için Eğitim Enstitüsüne gitmiştim. Okulda boykot varmış. BOykotun sebebi, 3-5 kız aynı yatakhane- de yatan 2 kız öğrenciyi gece yarısı elektrikleri söndürüp "siz faşistsiniz, faşistleri bu okula katmayacağız, okula gelmeyin" diyerek dövmüşler. 
Bu olay çıkaran kızlar okuldan bir yıl uzaklaştırılmışlar. Bunun üzerine okulda hakimiyet kuran bu grup artekrar okula alınması için boykot koymuşlar. 


Ben de boykotçularla bahçede dolaşmaya başladım. Bir ara ortalık karıştı. O tarafa yürüdüm, biri fırladı. 
Ben koştum. 
Bağırarak, haykırarak, lanetleyerek koştum. Biraz önce okyla birlikte geldiğimiz Denizli Devrimci Gençlik Birliği Başkanı kanlar içinde kalmışgirdim. Bu sırada Eğitim Enstitüsü Başkanından nasibimi aldım. Neyseki misafiri olduğum arkadaşlar "bırakın o yabancı" dediler de ucuz kurtuldum. Saldırganlara ne olduğunu sordum. Dinleyin aramızdaki 


HALKIN SESİ 


PEY 


meclisi 


NASIL BİRLEŞECEK "SOL"? 


Denizli'den Serap Akgün 

Denizli Eğitim Enstitüsünde MC döneminde halkı huzursuz eden olaylar olmaktaydı. Okulda öğrenim özgürlüğü, can güvenliği diye bir şey kalmamıştı. Okulda sağcı güçler idareyi işgal etmişlerdi. Kendilerinden olmayanları “komünist” diye okula 


sini verdik. 


dim. 


birio. 


ciyiz. 
“faşist” 
yi, dövmeyi 
—Nasıl? 
rime hizmet 


receğiz. 


O zaman dedim. 


miş. 


C` Aydınlık ai 


-Bacım sen karışma, biz ona der- 
—O kim, niçin dövüyorsunuz de- 


—Devrimci Gençlik Birliğinden. 
sermayenin savunucu köpeklerinden 


-Niçin dövüşüyorsunuz dedim. 

—Burada devrimciler okuyor. Faşistlere ve sınıf işbirlikçilerine aramızda yer yok. 

—Siz kimsiniz, diye sordum. 

—Ben Halkın Yolu siyasetindenim. 
Biz sınıf işbirlikçisi değiliz. Devrim-İşçilerin, köylülerin, sömürülenlerin mücadelesini veriyoruz. 

—Adam döverek mi? Sizin yaptıgınızı bir dönem yine burada faşistler yapıyordu. 


—Hayır, faşistler adam öldürmelerdir. Biz gerektiğinde döveriz. 


—O adam karşı-devrimciydi. Biz ona ihtar ettik. Özeleştirini ver, dev- 


ediyor. Eğer hâlâ özeleştirisini vermezse, biz onu devrim adına öldü- 


"Sana kim devrim adam öldürme izni verdi?" dedim. 
"Sen bu yaptıklarınla faşistleri bile gölgede bırakıyorsun''dedim. 


Burada kesiyoruz mektubu. Mektubu yazan öğrenci okurumuz, şahit olduğu bu olaya oldukça sinirlen- 


Siz, Halkın Yolu siyasetini savunanlar ne diyorsunuz bu olaya? Denizli Eğitim Enstitüsünde Halkın Yolu siyasetinden olduğunu söyleyen genç siyaseti mi bilmiyor, yoksa doğru mudur yaptığı Sizce bu siyaset doğru mudur? 

Bu siyaset "sol''u birleştirebilir mi? Bütün okuyucularımızın da tartışmaya katılmasını dileriz. 


meslek haline getirmiş- 


et, dedik. Ama o inat 


“sen devrimci misin?" 
adına 


DU 


Başbakana açık mektup 


Adana'da Adliye bile komandoların işgali altında 


lin namlu hedefidir. Ters ters bakışlar... İnsanı baştan aşağı süzen, kızgın gözler ve patlamaya hazır koskoca bir Adana. 
Bu halde olan Adana'ya vakeleten bir vali. Yeter be. Yedi milletvekili çikarıyorsunuz Adana'dan. 
Adana Maraş mı olsun? 


Yaptığınız bu hatalı uygulamayı siz mi, yoksa görev verdiğiniz halkçı geçinen anti-halkçılar mı yapıyor? Devam edin. 
Bundan önce de göndermiş olduğum mektuplarla Adana'nın siyasi gereksinimini sizin gözünüzün önüne sermiştim. 
Biliyorum okumadınız ama yine de yazıyorum. 
Belki de sekreteriniz okuyup yırtmış veya atmıştır bir köşeye. 


Mahalle aralannda gece patlayan ikiel silah sesi herkesin kapısını kilitleyip lambalarını söndürmesine neden oluyor. Polis halkın güvenini yitirmiştir. Türkiye gibi karmaşık emperyalistlerin oyun oynadığı bir tarlada bunlar doğaldır sizce. 


ŞEREFLİKOÇHİSAR ANKARA Fadılı köyü muhtarı Ömer Atak: 


Şehirdeki okullar Bakanlığın emrinde de, 


köydekiler değil mi? 


Köyümüz 40 haneliktir. İlkokulumuzda iki öğretmen ve 49 öğretmenimiz vardır. Okulumuzun bahçe duvarı yoktur. Bir lojmanı ve dershanesi vardır. Yeni okul inşaatı projesi programına alınmasına rağmen bugüne kadar bir girişimde bulunulmamıştır. Biz bugüne kadar yakacak olarak 1,5 ton kömür daha aldık. Odun yerine ise tezek aldık. Şimdi soruyorum: Şehirdeki ilkokullar yakacak ihtiya- 


cını fazlasıyla alırken köy ilkokullarına neden üvey evlat muamelesi yapılmaktadır? Şehirdeki okullar bakanlığın emrinde de,köy ilkokulları degil mi? Kıbrıs savaşına gönderilecek köylü çocuklarının isimlerini biliyorsunuz da, köyümüzde- ki okulun odunu, kömürü olmadığını neden bilmiyorsunuz? Bir bakan olarak sizden köv ilkokullarının sorunlarına da yakından ilgilenmenizi istiyoruz. 


Bunu siz de biliyorsunuz. 


Sonuç olarak size şun- 


ları söyleyelim: 


Adana CHP İl binasına nasıl gidip geldiğimizi bir biz, bir de komandolar bilir. Kuruköprüden geçilmez hale geldi ki orası partinin odak noktasıdır. İşin ciddi yanı hepsi... Denizli, Yurt, Kanal, Narlıca'nın bir bölümü, Kuruköprü, Cemalpaşa, Reşatbey Mahallelerinde gruplar halinde yerleşen komandolar buranın halkını sindirmeye çalışmaktadırlar. Biraz utanarak biraz sıkılarak söz 


21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 
dünya ormancılığı (3) 


EMPERYALİST. 
LER dünya ormancılık politikasını tek başlarına düzenledikleri ve dünya ormanlarını keyiflerinin istediği gibi kullandıkları dönemin 
sonları sayılabilecek 1960 
larda dünya ormancılığının görünümü şöyleydi: Avrupa ve Kuzey Amerika'da orman ürünleri sanayii son derece gelişmiş, dev tesisler kurulmuştu. Bu ikisine sonradan SSCB ve Japonya da eklendi. Böylece 1960" ların sonuna gelindiğinde bütün sanayileşmiş ülkelerde korkunç bir üretim kapasitesine sahip çok geniş bir orman ürünleri sanayii oluştu. Bu sanayi kendi orman kaynaklarını pek fazla zorlamadan gelişmekte olan ülkelerin orman kaynaklarına dayanarak hızla gelişmeye devam ediyordu. 
Gelişmekte olan ülkelerde ise birkaç yüzyıldır süregelen orman tahripleri birçok ülkede ormanları büyük ölçüde ye etmiş durumdaydı. 
zellikle Latin Amerika ve Afrika'da işletilen bütün ormanlar bozulmuş en iyi en değerli ağaçlar yok olmuştu. Orman alanları hızla azalıyor, topraklar (o çoraklaşıyordu. Orman sanayii ya hiç yok, ya da son derece geri ve azdı. Bazı yoksul ülkelerde kurulmuş bulunan orman ürünleri Sanayii ise emperyalist tekellerin bir uzantısı şek- 


etmek istediğim bir ver daha var: Anayasanın Dili yeri ADLİYE, Evet adlı ye de işgal altındadır Anayasanın kalesi işgal altındadır. Her gun mu katlara çekilen gözdağı. 
biyik sıvazlamalar. göz oynalıp insan süzmeler, takırtı yapan ayak sesleri.. 

Ranzada oturan bir polis çekirdek çintiyor, savcılar yan odalarda ve koskoca adliye ve civarı işgal altındadır. 


Hayır Ecevit, bizim sana da güvenimiz kalmadı artık. 

Cengiz Dağ 


Kuyruklar geldi. 
kapımıza dayandı 


Sigara satışının başladığı ilk günden bir görüntü görüyorsunuz. Resim gazetemizin penceresinden çekilmiştir. Karşımızdaki bakkalın önündeki sigara kuyruğu uzamış gidiyor. Öbür yandan on metre ötemizde de birkaç gündür tüp gaz kuyruğu var. İki gün önces'ne kadar da yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki istasyondan gelen benzin kuyruğu kapımızın önünden geçip cadde boyunca devam ediyordu. 


Şule Emek 


Orman Yüksek Mühendisi 


A 


lindeydi. Yoksul ülkeler dünya orman kaynaklarının çok büyük bir bölümüne sahip oldukları halde, odundan mamul ürünlerin pek çoğunu gelişmiş ülkelerden ithal etmekteydiler İhraç ettikleri ise hemen her zaman, en değerli odun hammaddesi olan tom ruktu. Fakat bir hammadde olduğu için bu ülkelere fazla gelir getirmiyordu. Dünya orman ürünleri toplam ihracat gelirinin yüzde 17.6'sının Üçüncü Dünya ülkelerine, geriye kalan yüzde 32,4' ünün İkinci Dünya ülkeleri ve süper devletlere ait olduğunu söylemek sanırım durumu somut bir şekilde açıklamaya yetecektir, 

Öte yandan gelişmekte olan ülkeler için orman, sanayileşmiş ülkeler için olduğu gibi yalnızca bir kereste ya da selüloz kaynağı değildi. 
Aynı zamanda bir yakıt kaynağı idi. Yüzyıllardan beri devam eden bu olay, dünya ormancılık politikasını emperyalistlerin belirlemeye başlaması ile değiştirilmek istendi. 
Yoksul halkın odunu yakacak olarak «kullanmasına karşı çıkıldı ve iş o kadar ileri götürüldü ki, halkın odunu yakacak olarak kullanmasının ormanların o tükenmesinin biricik sebebi olduğu ileri sürülmeye başlandı. 


Tablo değişmeye başlamıştır 


Yukarıda bu tablonun artık değişmeye başladığını yazmıştık. Bu değişikliklerin 1970'lere rastlaması elbette ki tesadüf değildir. Bu yıllar bilindiği gibi, dünya çapında ABD emperyalizminin gerilediği, bağımsızlık hareketlerinin yaygınlaşuğı, Üçüncü Dünya ülkeleri arasında pek çok sömürge ve yarı-sömürge ülkenin siyasal bağımsızlık yanında ekonomik bagımsızlığın da önemini kavrayarak tutumlarını ona göre ayarladıkları ve dünya politika sahnesin- de giderek genişleyen bir güç oluşturdukları yıllar olmuştur. Üçüncü Dünya ülkeleri arasında süper devletler ve İkinci Dünya ülkeleri ile sömürü temeline dayanan eski ilişkilere karşı başkaldırı ve mücadele isteği hıla yayılmıştır. Bunun sonucu olarak çeşitli bölgesel örgütlere her gün bir yenisi eklenmiştir. Bütün bu örgütlerin ortak özellikleri gelişmekte olan ülkelerin daha bağımsız ekonomik politika izlemelerini sağlamak, sanayii geliştirmek, ülkelerin sahip olduğu hammaddeyi ve hammadde kaynaklarını korumak ve ülke yararına kullanmak amaçlarına yönelik ölmalarıdır. p yeni tutum özellikle Afrika, Güneydoğu Asya ve Pasifik'teki ülkelerde daha belirgindir. Bu hareketlerin başlangıç noktasını 1973'teki "petrol bunalımı" oluşturdu diyebiliriz. o Birçoklarınça böyle isimlendirilen ve çeşitli yorumları yapılan bu olay, bizce Üçüncü Dünya ülkelerinin, yüzyıllardır kendilerini sömürenlere bir başkaldırma hareketidir. Şüphesiz bunun zararı yalnız sanayileşmiş ülkelere olmamış, petrol kaynakları bizim gibi kıt, pek çok gelişmekte olan ülke de zarar görmüştür. Giderek bunalım bütün dünyayı etkilemiştir ama ilk kez 1973 yılında, yoksul ülkeler birlikte bir hareketle, artık hammaddelerini emperyalistlere ucuza kaptırmak niyetinde olmadıklarını kanıtlamışlardır. İlk kez ekonomik 


bağımsızlık mücadelesin- de somut bir adım atmış lardır. Bu hareket emperyalistlerin suratında bir tokat gibi patlarken, diğer Üçüncü Dünya ülkelerine de tutacakları yol konusunda örnek olmuştur. Güneydoğu Asya Odun Üreticileri Birliginin, Afrika Sanayi Odunu Organizasyonu'nun kuruluşu hep bu yıldan sonraya rastlar. 

1973 yılı ile başlayan 
bu yeni dönemde dünya ormancılığının birtakım 


değişmelere uğradığını 
görüyoruz. 1973 
yılının ardından gelen 


1974-75 yıllarında genel ekonomi ile birlikte ormancılık sektörü de ağır bir bunalıma girdi. Bütün gelişmiş ülkelerde üretim kapasitesi büyük ölçülerde düştü ve bazı küçük ve orta büyüklükte- ki fabrikalar kapanmaya başladılar. Öte yandan üretimdeki azalma gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın azalmasına da yol açtı. Fakat asıl azalma bu ürünlerin fiyatlarında oldu. Fiyatlar yarıya kadar, hat ta bazen yarının da altina düştü. Bu da bu ülkelerin "gözlerinin açılmasında" yararlı bir etken oldu. Aralarında birleşerek ihracatlarını düzenleyecek örgütler kurmaya başladılar. Gelişmiş ülkelerle topluca pazarlık etme, ihracatta müşterek bir fiyat saptama, ihraç edecekleri mal miktarını belirleme yolunu seçtiler. “Üçüncü Dünya ülkeleri, her alanda olduğu gibi ormancılik alanında da milli politikalar izlemeleri gerektiğinin farkma varmaktaydılar. Bugün bu ülkeler artık yalnızca ürettikleri odunu satarak geliriyle geçinmeyi istememektedirler. Dünya ormanlarının büyük çoğunluğuna sahip oldukları halde odun kökenli sanayi ürünlerini gelişmiş ülkelerden ithal ediyor olmak onları rahatsız etmektedir. Ormanca zengin ve yalnızca tomruk ihraç eden birçok yoksul ülkenin tomruk ihra- 


catını kısıtlayıcı, hatta yasaklayıcı kararlar aldıklarını izlemekteyiz. 


Özellikle tropikal ormanlara sahip ülkeler, ormanlarına olan aşırı talepten rahatsız olmaya, kaygı duymaya başladılar. Bir yandan da ürettikleri odunu kendi ülkelerinde işlemek için harekete geçtiler. Bu durum kuşkusuz, son yillarda odun açıklarını tropikal ormanlardan karşılamayı artırmış gelişmiş ülkelerin önünde bir engel yarattı. Süper devletler ve İkinci Dünya ülkeleri son yıllarda tropikal ormanlara sanayilerinin gelecek kaynakları gözüyle bakıyor, bu amaçla tropikal ormanlar üzerinde çeşitli araştırmalar yapıyorlardı. Bu eğilim hâlâ devam etmektedir ama sanayileşmiş ülkeler bu kaynaklardan sınırsız olarak yararlanamayacakları gerçeği ile de yavaş yavaş yüz yüze gelmektedirler. 

e yandan, odun hammaddesine esas ihtiyacı olan ülkeler genellikle İkinci Dünya ül-Keleridir. Bugün bu ülkelerin karşısında, gelişmekte olan ülkelerin tutumundaki (değişikliğe bağlı olarak iki yol belirmiştir: Ya içine düştükkri sıkıntı karşısında, gerek duydukları hammaddeyi süper devletlerden özellikle de Rusya'dan sağlayacaklar (Çünkü onlarm orman kaynakları geniştir ve Rusya geniş ormanlarını Avrupa sanayine peşkeş çekerek Avrupa üzerinde etkinlik 


i 


sağlama emeli taşıdığın- dan kendilerine göz kırpmaktadır), ya da geliş mekte olan ülkelerin daha adil şartlarda alişveriş taleplerine boyun eğmeleri gerekecektir Süper devletlere bağlanmak İkinci Dünya ülkelerinin pek de hoşuna giden bir şey değildir. Çün kü bizzat kendileri de süper devletlerin baskısından rahatsız olmaktadırlar ve dünya çapında onlardan bağımsız bir politika izlemek eğilimini taşımaktadırlar. Bu eğilimin de etkisiyle Üçüncü Dünya ülkeleriyle anlaşmak yolunu daha fazla seçmektedirler. o Ayrıca kendi orman kaynakları ile daha fazla ilgilenmeye başladıklarını da görüyoruz. FAO'nun geçen yıl yayınladığı bir raporda Avrupa ormanlarında bir servet birikmesi olduğundan söz edilmekteydi. Bu gerçeğin ilan edilmeye razı olunması bile Avrupa ülkeleri için bir aşama olmalıdır. Daha da önemlisi, dünyada gelişen olayların bizzat ABD'yi bile benzer bir tavır içine itmesidir. O da 40 yıl dır, yani tek başına dünyanın efendisi olduğu İkinci Dünya Savaşının bitimi yıllarından bu yana yapmadığı bir şeyi yapmakta, kendi orman kaynaklarından da faydalanmayı mektedir. Bu amaçla da kanunlarında bir dizi degişiklikler gerçekleştirerek 40 yıldır muhafaza altında olan devlet ormanlarını üretime açmaktadır. 


Bu gelişmelerin odun hammaddesinin israfını ve gelişmekte olan ülkeler ormanları üzerindeki baskıyı tamamen kaldırıldığını iddia edemeyiz. 
Ne yazık ki bu ormanlar hâlâ daha birçok yerde takatlerinin üzerinde işletilmekte, açıkçası tüketilmektedir. Ama hiç olmazsa bu gidişin frenlenmesi için bazı eğilimler de belirmektedir. 


FAO, 
Üçüncü Dünyanın savunucusu haline gelmiştir 


Dünya ormancılığında önemli değişiklikler birbiri ardına kendini gösterdikçe, giderek tek tek ülkelerin ya da ülke gruplarının boyutlarını aşıp uluslararası alana, uluslararası ormancılık örgütlerine de yayılmaktadır. 
Bu örgütlerin en önemlisi sayılabilecek FAO'daki değişiklikler ise hepsin- den büyük ve ilginç olmuştur. Kurulduğundan beri emperyalistlerin sözcülüğünü yapan bu örgüt, bugün Üçüncü Dünya ülkelerinin çıkarlarının savunucusu haline gelmiştir. Yakacak odun, gelişmekte olan ülkelerde kurulan sanayi, orman toplum ilişkileri gibi konularda hep yoksul ülkelerin yanında yer almaktadır. 


Bu şaşırtıcı olduğu kadar, hatta ondan da fazla sevindiricidir. Üçüncü Dünya ülkelerinin FAO'daki bu değişiklikten gurur duymaları ge- 


rektiğine inanıyoruz. 
Çünkü her şey onların bağımsızlık mücadelesi ile başladı. 


Geçtiğimiz Ekim ayında Endonezya'da yapılan, FAO'nun düzenlediği 8. Dünya Ormancılık Kongresi ise hem FAO'nun hem de tüm olarak dünya ormancılığının bir dönüm noktası, bir köşe taşı oldu. Bu kongre ile 1970'lerin başlarından beri dünya or- 


aklına getir- 


mancılığında izlenmek- te olan değişiklik eğilimleri somutlaştı ve deyim yerinde ise uluslararas planda "resmiyet" kazandı. Aşağıda 1970" lerden başlayarak gelişen ve 8. Dünya Ormancılık Kongresi ile sistemleşen bu değişiklikleri açıklamaya çalışacağız: 


Yakacak odun 


değişiklikler 

Dünya ormancılık politikasını tümüyle emperyalistlerin 'belirlediği dönemde bütün dünyada yakacak odun kullanımına karşı çıkıldığını ve sanayiye aktarılması için sürekli olarak baskı yapıldığını yukarıda belirtmiştik. Oysa bugün tam tersine bir tutumla odunun yakacak olarak kullanılması adeta teşvik e- 


,dilmektedir. "Yakacak o: 


dun" konusunda bu tür yaklaşımlara bir süredir tek tek bazı ülkelerde rastlanmaktaydı. Bazı bilim adamları da bu görüşü destekliyorlardı. 
Fakat özellikle 8. Dünya Ormancılık Kongresin- de konunun gündeme getirilmesiyle bu görüş uluslararası bir boyut kazanmış oldu. Bu şüphesiz olumlu ve gerçekçi bir tutumdur. Dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturan gelişmekte olan ülkeler halkı, ne denirse densin odunu yakacak olarak kullanmaya devam etmektedir. Bunu görmezlikten gelmenin bir yarar sağlamayacağı açıktır. Çünküzbu durümu doğuran yalnızca toplumların yüzyıllardır süregelen alışkanlıkları değildir. Ondan da daha önemli olan etken, bu toplumların ekonomik durumlarıdır. Bugün için dünyanın büyük çoğunluğu yakıtını pazar ekonomisi içinde karşılamak imkanlarından yoksundur. Alım güçlerinin yetersizliği yoksul halklar için böyle bir şeyi imkansız kılmaktadır. Büyük ölçüde parasız olarak sağlanabilen odun ise, görülse de görülmese de bu toplumların biricik enerji kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu durumda devekuşu gibi başını kuma gömmenin bir yararı yoktur. Mademki dünyanın üçte ikisi ürettiği odunun yüzde 90'ını yakacak olarak kullanıyor ve bu kullanımın gelecek yıllarda daha da artacağı tahmin ediliyor, o halde bunu en yararlı, en doğru hale getirmek gerekir. Yakacak odun sağlamak için en uygun politikalar, en uygun metodlar bir an evvel bulunmalı ve üretim bunlara göre düzenlenmelidir. Üstelik yakıt odun kullanmak, ge: lişmekte olan ülkeler için enerji politikası yönün- den de olumludur. Odun, her ülkenin kendi kaynaklarından sağlayabileceği bir yakıt olduğundan enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltıcı bir rol de oynayacaktır. 
(Devam edecek! 


AYDINLIK 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muş bile. 


maydı bu. 


vuraya kadar getirdik. 


mek istedik: 


Maç başlıyor! 


Sanki dün gibi. Bir rüya gibi. 
Zaman ne de çabuk geçiyor hayret? 
Göz açıp kapayıncaya dek 90 küsur gün dol. 


"Demokrat Gözüyle" köşesi üç aylık olmuş 

Oturmuş düşünüyoruz. 

Doğu'nun sesi kulaklarımızda: 

"TKP ile MHP'yi savunmak hariç sınırsız özgürlük sana. Gönlünce yaz..." 

Aydınlık'la aramızdaki tek cümlelik anlaş- 


Bu anlaşmayı pek ihlal etmedik sanırız? 
Az gittik, uz gittik; dere-tepe düz gittik ve işi 


Bugün; okurlarımızla birlikte kafa kafaya verip, üç ayın muhasebesini yapmak istedik. 
En sonunda da velinimetimize şöyle seslen- 


"Ey velinimetim "sevgili okur. Elimizde tuttuğumuz şu tükenmez kalem senin emanetindir. 
Bu kutsal emanetine elimizden geldiğince layık olmaya çalıştık. Layık otamadıysak eğer, buyur emanetini bizden daha layık olanlara ver..." 


Vereceğiz. 


Birazcık sabır. 


Çok geniş bir kamuoyu yoklaması sonucu tespit edebildiğimiz tek genel eleştiri şu: 

“Yazılarınızda Sovyet sosyal-emperyalistleri- ne yeterince yer vermiyorsunuz..." 


Pazartesini bekleyiniz. 


dendir. 


mektuplar alabilmişiz. 


rabilmişiz! 
Daha ne isteriz? 


Henüz yeni ısındık. 


İlginçtir. Onun için bilmenizi isteriz. i 

Öyle yazılarımız oldu ki, örneğin CHP'liler o yazıya on üzerinden on verdiler. Ama âynı yåzı- ya AP'liler on üzerinden yediyi layık gördüler. 

Tersi de oldu bunun. 

Bunun nedeni; kitle içerisindeki değişik siyasi eğilimlilerin, bizden farklı şeyler beklemesin- 


Sevinçliyiz. Haklı bir gurur içindeyiz. 
Zira her siyasi eğilimden ve her düzeyden kişiye kendimizi okutabilmişiz. 

Yurt içinden ve dışından kabarık sayıda 


Düşünün ta Moskova'dakileri bile ayaklandi- 


Eksiklerimizi görüp, önlemlerimizi aldık. 
Maç asıl şimdi başlıyor dikkat! 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Dört çevrili kara parçası - Kanaa are ve diger azotlu zehirli maddekrin artmas - Kimyada lantal n simgesi. 2) Taraça-Bulaştığı yerde çıban meydanı getiren tehlikeli bir hastalık, karakabarcık, 3) Fersi matematikte sabit bir savı - Limited'in hisa yazıbyi Temiz olmayan. 4) 


vam suyla 


Kulüplerin ve derneklerin toplanma yerleri - 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


Bir no- 


la - Tersi Kimyada Germanyum'un simgesi. 5) Teklif - Üretme, yapma. 6) Sunma, sunuş - Örnek, 7) Sınav. 
8) Bir şeyin karşılığını verme - Dil ve damakla algı- 


ladığımız duyu - Duman izi. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) 400-453 yılları arasında yaşamış olup, Avrupa'da uzun yıllar hüküm süren Batı Hun hükümdarı. 2) Birtakım malların yığılması için ayrilmiş yer, ambar - Türkiye, Pakistan ve İran'ın oluşturduğu bölgesel örgüt. 3) Yüz metre karelik alan öl- 


çüsü birimi - 


İçinde kor parçaları bulunan kül. 4) Mey- 


dan, saha - Tersi bir nota. 5) Üzerine alma. 6) Tersi dolaşma, devir. 7) Aynı, eşit - Halka biçimindeki çörek. 
8) Akdeniz iklimine özgü, bodur bitki örtüsü - Tersi 


ceylan. 9) Çok büyük yapılı olan - 


Ayak direme, di- 


renme. 10) Batı Almanya'da bir kent. 11) Eskiden kul- 


lanılan savaş başlığı. 12) Ansızın, birdenbire - 


Genel Sekreteri (soyadı). 


Siirler 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


PARTİ 


GÜNİŞIĞİ 
NARDALI 


gani bozarslan 


NATO 
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Portekiz, İtalya ve İngiltere'de 


erken seçim ihtimali güçlendi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Batı Avrupa'nın üç ülkesinde siyasi iktidarlar ülke içindeki sorunlara yeterli çözümler getiremediği için muhalefet partileri harekete geçerek hükümeti düşürmek için sürdürdükleri girişimleri yoğunlaş- 
“irdılar. 

PORTEKİZ: 
HÜKÜMET HER AN DÜŞEBİLİR 

Uzun bir hükümet bunalımından sonra Aralık ayında iktidara gelen Mota Pinto Hükümetinin bütçe tasarısı Parlamentoda reddedildi. Suares'in Sosyalist Partisi ve Sosyal Demokrat Parti (CDS) çekimser kalınca Portekiz ''Komünis" Partisi ve diğer muhalif partilerinin red oyu yüzünden bütçe tasarısı reddedildi. 

Gözlemciler, Devlet Başkanı Eanes'in Parlamentoyu lağvederek erken seçim çağrısında bulunabileceğini işaret ediyorlar. 

İTALYA: 
SOSYALİST PARTİ -ANDREOTTİ'ye GÜVENOYU VERMEYECEK 

Hıristiyan Demokrat Andreotti'nin sekiz haftalık bir hükümet bunalımından sonra kurduğu yeni 


Homeyni iktidara Bahtiyar hükümeti siliniyordu 


Bazergan'ın geçici hükümetin 
Başbakanı olarak atanmasıyla, İran'ın birbirinden üç-dört sokak uzaklıkta görev yapan 

iki başbakanı oldu 


Gerçi Ayetullah Homeyni Beböşte Zahra Mezarlığında bazı çevrelerin beklediği gibi geçici hükümeti açıklamadı ama o gün Tahahtiyar'la ordu da iktidar- 

bir gün önce tankla- 


ran'da da değildi. 


İtalyan kabinesinin Sosyalist Parti tarafından desteklenmeyeceği açıklandı. Yeni koalisyon hükümeti önümüzdeki günlerde Millet Meclisinin güvenoyunu almak istiyor. 
Ancak Sosyalist Partinin bu hükümeti desteklememesi yüzünden 10 
Haziran tarihinde erken seçimlerin yapılması ihtimali daha da güçlendi. 


İNGİLTERE: 
CALLAGHAN HÜKÜMETİ İŞBAŞINDA KALACAK MI? 


Ingiltere Muhafazakar Partisinin Parlamentoya sunduğu hükümet aleyhindeki gensoru önergesinin birçok siyasi parti tarafından destekleneceği öğrenildi. BBC radyosunun bildirdiğine göre, iktidar partisi için bir sınav niteliğin- de olan bu oylamada, Muhafazakar Partiden başka Liberal Parti, İskoç ve Galler azınlık grupları da gensoru önergesi lehinde oy kullanacaklar. 


Oylama Çarşamba günü Avam Kamarasında yapılacak. Callaghan Hükümetinin yeterli oyu sağlayamaması durumunda İngiltere 'de erken seçimlerin yapılması bekleniyor. 


li 


canlılık kazandıran, 


lı, kum gibi insan kaynayan geniş caddelerin tenhalığı insanın daha fazla gözüne batıyordu. Caddelere adim başı rastlanan işportacılardı, Dükkanlar dört aydan bu yana, devrimin 


rıyla toplarıyla Tahran'ın göbeğin- de gövde portee yapan Şah'ın "ünlü" muhafızları da ortada görünmüyordu. Resmen açıklansın, açıklanmasın, İran halkı o gün iktidarı geçici hükümete teslim etmişti. 


© Görevlilerin yol boyunca oluşturmaya çalıştıkları üç sıralı kordon darmadağın olmuştu. Halkı durdurmanın olanağı yoktu. 
Kamyonların üstüne binmiş gençler devrim türküleri söylüyorlardı. Her yer çiçek, pankart ve fotoğraf deniziydi. Klaksonlar çalıyor, çarşaflısı çarşafsızı kolkola girmiş kadınlar ii üç dört yaşındaki çocuklar zafer işaretleri yapıyordu. Ucu bucağı olmayan bir kalabalık Beheşte -Zahra Mezarlığına doğru yürüyordu. 


HOMEYNİ'NİN 
KARARGAHI TOBATO i MAHALLES 


Homeyni, 15 yıl sonra İran topraklarında yaptığı ilk konuşmayla, yayılan tüm söylentilere rağmen, Bahtiyar hükümetiyle uzlaşmanın sözkonusu olmacığını ortaya koydu. Bundan sonra nasıl bir siyaset izleneceğini öğrenmek üzere, muhalefetin genel kurmayını oluşturan Homeyni Komitesinden bir yetkiliyle görüşmeye gittik. Homeyni ile Komite, Milli Meclisin iç dört sokak arkasında, Alevi ve Refah okullarına yerleşmişti. Mahallenin adı da "Löşato” olarak değiştirilmişti. "Löşato”, Paris'in banliyösü Neuphle le Chateau'nun Farsça uyarlaması idi. Burası çatışmalar başladıktan sonra, yakalanan Şah yanlısı generallerin, SAVAK'larında hapsedildiği gerçek bir genel karargah haline geldi. 


GÖRÜNÜŞTE HÜKÜM 
SÜREN SUKUNET 


Tahran'ın geniş caddelerinde gğüinişre büyük bir sukunet hüüm sürüyordu. Bir gün önce can- 


zaferine kadar kepenklerini indirmişlerdi. Haşlanmış patatesten iç çamaşırlarına kadar halkın bütün temel ihtiyaçları kaldırım üstüne kurulan sergilerde satılıyordu. 
Meclisin yanında, Şah'ın Doğu Almanya'dan aldığı söylenen beşaltı kamyonla bir iki zırhlı araç arka rkaya sıralanmıştı. "Löşato" Mahallesine geldiğimiz zaman, önceki izlenimlerimizi yalanlamak ister gibi büyük bir kalabalıkla karşılaştık. Sabahleyin Homeyni'yi ziyarete giden erkekler dağılırken, kadınlar onların yn almaya gidiyordu. 100-200 kişilik gruplar kentin içinde gösteri yapmaya hazırlanıyordu. 


ORDU İÇİNDE ŞAHCI GENERALLERİ TECRİT ETME SİYASETİNE AĞIRLIK VERİLİYOR 


Homeyni Komitesinden konuştuğumuz yetkili bundan sonra da ordunun içinde kazanılabilecek bütün güçleri kazanma siyasetine ağırlık vereceklerini söyledi. Aynı sırada Ayetullah Montazeri'nin orduya yaptığı önemli bir çağrı tüm kentte dağıtılıyordu. Görüşmemi» zin sonunda edindiğimiz izienim, muhalefetin, ordunun içindeki Şah yanlısı generalleri tecrit etmeden herhangi bir kesin eyleme girişmeyeceği şeklindeydi. 


Nitekim Homeyni de geçici hükümetin _ Başbakanı Bazergan'ın adını açıklamadan bir Süre bekle- di. Daha önce yaptığı bir basın toplantısında da bazı ordu yöneticileriyle görüşmeler yaptıklarını doğruladı. Her basın toplantısı Alevi okulunun önünde toplanan büyük bir halk kitlesinin gösterisiyle sona eriyordu. 


"ELİME BİR TÜFEK GEÇİREYİM, ŞAH'I 
BEN VURACAĞIM" 


Homeyni, geçici hükümetin başbakanını açıklarken, biz de Ayetullah Talegani ile görüşmek ü- 


Ekonomik bunalım ve Moskova 


Batı Avrupa ülkelerinde ekonomik krizin yol açtığı işsizliğin geniş kesimlerin günlük hayatında olumsuz etkilerini yoğunlaştırmasıyla birlikte, siyasi istikrar saj ak da güçleşiyor. Batıh ülkelerin siyasi partileri, 10 Haziran'da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu genel seçimleri nedeniyle yeni bir saflaşmaya doğru rken bu ülkelerin Üçüncü Dünya ile ilişki- 


leri de siyasi iktidarların genel eğilimlerini ortaya Çıkarıyor. 

Ancak, bütün bu nedenkerin arasında temel olarak, halen ik- 


tidarda bulunan partilerin ekonomik krize karşı köklü, hatta geçici çareler bile bulamayışı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. 
Kuşkusuz böyle bir ortamda, Sovyetler Birliği yanlısı partiler de, halkın genel hoşnutsuznu "Kapitalizme ve emperyalist sisteme karşı mücadele" adı altında, iktidar partilerine yönelterek, Batı Avrupa ülkelerinde iç gerginliği sürekli olarak hakim kılmak amacını güdüyor. 


zere yola çıktık. İki üç kişi hangi yöne gideceğimizi tartışmak üzere durduğumuz sırada yanımıza yaşlı bir adam yaklaştı, Doğrudan söze karıştı. Büyük bir öfke içinde elini kolunu sallayarak, "Bunca yz çektiklerimiz yeter artık, 

lisek ne olacak! Bunca yıl yaşadık mı sanki! Elime bir tüfek geçireyim o herifi (Şah'ı kastediyor) ilk önce ben vuracağım. Kimseden korkumuz yok" dedi. Konuşmayı duyan kafasını uzatıp yaklaştı. 
Sonunda etrafımızda Küçük ir grup o'uştu. Tahran'da ne zaman herhangi bir nedenle sokakta duracak olsak buna benzer bir hadiseyle karşılaştık. 


Ayetullah Talegani, İstanbul'un 


| en m 


lar. 26 Martta üç lider yeniden bir araya gelecek, bu kez Sedat ile Begin Mısır-İsrail barış anlaşmasını imzalayacak. 


Mısır-İsrail anlaşmasından 4 gün önce 


BMİsrail'i daha kınadı yürürken, 
EN 


yoksul mahallelerine benzeyen bir 

rde dar bir sokakta, duvarları 

ırmızı kiremitli bir evde oturuyor. Uzun yıllar Şah'ın zulmüne maruz kalmış. 15 yıl zindanda yatmış, ağır işkence görmüş. Genellikle aydın bir din adamı olarak tanınıyor. Zindanda geçirdiği yıllar yaşının verdiği kırışıklıkları daha da derinleştirmiş. Biz kendisiyle görüştüğümüz Sırada hapisten 

kalı iki ay olmuştu. Yorgun ol-Augun belirtti. Geçici hükümeti ve Bahtiyar hükümetini kastederek, bu ikili iktidar buhranının nasıl çözüleceğini sorduk, 


"HALK, BAHTİYAR'IN HÜKÜMETİNİ TANIMIYOR" 


"Bugün İran'da ikili bir iktidar buhranı yok" diye söze başladı Talegani. "Halk bugüne kadar canını vererek niçin mücadele etti? 
Yoz ve ayrimeşru bir iktidar kurulsun diye mi? Halkın döktüğü kanın, fedakarlıklarının sırtından yoz ve gayrimeşru bir rejim kur- 


A 
. 


Ge OVOE 


8 Şubat 1979, Milyonlarca Tahranlı Şah'a ve Bahtiyar'a karşı son bir 
kez daha yürüyor. 


© İran 


nereye gidiyor? 


ÇİĞDEM KÖMÜRCÜOĞLU 


Td 


SABİT ere) 
p > 


Fotoğraflar AYDINLIK 
A 


mak haklı mıdır? Bugünkü rejimin temeli, saygı gösterdiğini iddia ettiği Anayasa ile çelişen monatşik diktatörlüktür. Ama halk Bahtiyar'ın hükümetini tanımıyot, Monarşi ve Şah'a karşı nasıl mücadele ettiyse Bahtiyar'a karşı da öyle mücadele ediyor. Bahtiyar bir gölgeden başka bir şey değil. Bahtiar'ın, kendisinin ileri sürdüğü gibi mantıklı bir kişi ve geçmişte verdiği özgürlük mücadelesinin de samimi olduğunu varsaysak bile, Bahtiyar'la Azhari ve Şerif İmami arasında ne fark var? Azhari ve İmami, Şah tarafından seçilmişti. 
Bahtiyar da öyle. Parlamento, imami ve Azhari nin seçilmesini onayladı. Bahtiyar'ınkini de, Ordu İmami ve Azhari'yi destekliyordu. 
Şimdi Bahtivar'ı destekliyor. Bahtiyar hâlâ direnebılır, daha kan dökebilir. Bu bizce hiç bir şeyi değiştirmeyecektir. Cünkü Bahtiyar'ın halk içinde hiç desteği yok. 
Anayasaya da dayanmıyor. 


"Onun tek desteği Amerikalılar. Amerikalılar Şah'ın kartını oynamaktan vazgeçtikten sonra Bahtiyar'ı desteklemeye başladılar. Carter'ın açıkça Şah'ı desteklediğini açıklamasından sonra ayaklanma daha da şiddetlendi. 
Çünkü halk, Amerika'nın Şah'ı bu denli desteklediğini bilmiyordu. Şimdi Amerikalılar Bahtiyar'ı iktidarda tutmak istediklerini resmen açıkladılar. Bunun halkın hoşnutsuzluğunu artırmaktan başka hiç bir sonucu olamaz." 


"BU GÜCÜN KARŞISINDA KİM DURABİLİR?" 


Bazergan'ın Geçici Hükümetin Başbakanı olduğunun açıklanması üzerine, artık başkent Tahran'- da, birbirinden üç - dört sokak mesafede iki başbakan vardı. Bahtiyar, bir ara ileri sürdüğü gibi bu başbakanı tutuklayacak mıydı? Alevi okulunun önünde binlerce kişi gösteri yaparken, bu soruyu bir Komite yetkilisine sorduk. "Bakın" diyerek, "'Bazergan- Gerçek Başbakan" diye bağıran binlerce onbinlerce kişiyi . işaret etti. 
“Böyle bir gücün, bu iradenin karşısında kim durabilir?" 


Yarın: 


Şahrejimine 


son darbeyi vuran silahlı çatışmalar 


bir kez 


e ArapBirliği Genel Sekreteri istifa etti 


NEWYORK (BM) 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Perşembe akşamı onayladığı bir kavarla, İsrail'in işgal altındaki Arap topraklarında yerleşim merkezleri kurma siyasetini kınadı. tsrail'in bu siyasetinin bavış İçin ciddi bir engel oıuşturduğunu kaydeden karar, Konseyin 15 üyesinden 12'sinin oylarıyla kabul edildi. 

ABD'nin böyle bir tasarıyı veto hakkı etme hakkına sahip olmasına rağmen, Washington yönetiminin temsilcisi karara karşı çıkmadı. AFP" nin bildirdiğine göre, ABD, Norveç ve İngiltere oylamaya katılmadı. 

Güvenlik Konseyinin aynı toplantısında, Konsey üyesi üç ülkenin oluşturacağı bir heyetin işgal altındaki topraklara giderek bir inceleme yapması ve 1 Temmuz 1979 tarihine kadar bir rapor hazıwwlaması kararlaştırıldı. 
İSRAİL BM KARARINI 

HİÇE SAYIYOR 

BM Güvenlik Konseyinin kararına rağmen, srail içinde bulunduğu: muz ve önümüzdeki yıl işgal altındaki Arap topraklarında yeni yerleşim merkezleri kurmaya devam edeceğini açıkladı. 

İsrail Haber Ajansının bildirdiğine göre, Tarım Bakanı Ariel Şaron gelecek yıl 10 yeni yer- 


leşme merkezinin mali finansmanının karşılan dığını söyledi 


ARAP BİRLİĞİ 
GENEL SEKRETERİ 
İSTİFA ETTİ 


1972 yılından bu yana 
Arap Birliği'nin Genel Sekreterliği görevini yapan Mısırlı Mahmut Riyad, Arap ülkelerinin İsrail-Mısır Oo anlaşmasına karşı çıkmalar: ile Arap 


dünyası içindeki anlaşğı gideremediği geyle istifa etti. 


Mahmut Riyad, istifa mektubunu Arap Birliği Örgütüne üye ülkelerin temsilcilerine gönderdi. 


BEYAZ SARAY'IN BİLDİRİSİ 


Washington'da bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü, İsrail — Mısır Barış Anlaşmasının 
26 Mart günü Türkiye 
saati ile 22.90'de imzalanacağını açıkladı. 
SEDAT, MADRID'E 

UĞRAMAKTAN 

VAZGEÇTİ 

İspanya Dışişleri Bakanlığının yaptığı bir açıklamaya göre, Madrid'- teki Mısır Büyükelçiliği- nin talebi üzerine Enver Seuat'ın Washington'a giderken Madrid'e yapmayı vasarladığı mola iptal edildi. 

Öte yandan, Kahire'- den ayrılmadan önce basına bir açıklama yapan Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Washington'- da anlaşmanın i ayrı dildeki (İngilizce, İbranice ve Arapça) metinlerini bir arada imzalamak istediğini söyledi. Sedat, bu girişimin gerçekleşmesi için Begiri'le Washington' da görüşeceğini belirtti. 

SADDAM HÜSEYİN'İN 

SERT AÇIKLAMASI 

Irak Devrim Komuta Konseyi İkinci Başkanı Saddam Hüseyin, Mısır-İsrail barış anlaşmasının imzalanmasından sonra Mısır'a karşı politikasını sertleştirmeyen Arap ülkelerinin "hain" ilan edileceğini söyledi. 

Saddam Hüseyin, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı destekleyen rap ülkelerindeki halkı bu ülkelerin yönetimlerini devirmeye davet edeceklerini ve ellerinden ge len yardımı yapacaklarını helirtti. 


Sanandaj'da hayat normale döndü 


İran'da Kürtlere yarı özerklik verilecek 


@ İçişleri Bakanı, Kürtlerin kendi dilleri ile eğitim yapabileceklerini açıkladı © Başbakan Yardımcısı İntizam, İran'ın Doğu bloku ülkeleri ile ilişkilerini geliştereceğine inandığını söyledi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İran'ın Kuzey Batısında Kürtlerin yaşadığı 

bölgedeki Sanandaj kentinde isyancılarla hükümet birlikleri arasında dört gündür süren çarpışmaların son bulmasından sonra kentte hayatın normale döndüğü bildirildi. 

KÜRTLERE YARI ÖZERKLİK VERİLECEK 
Bu arada bölgeye gelen İran İçişleri Bakanı Seyid Ahmet Cevadi Kürtlere yarı özerklik ve- 


rileceği konusunda 


söz verdiğini açıkladı. 


Ancak söz konusu özerkliğin Kürtlerir yaşadığı dört bölgenin tamamını mi yoksa yalnızca Kuzey Batıdaki Kürt bölgesini mi kapsayacağı be- 


lirtilmedi. 


İçişleri Bakanı yarı özerklik ile doğacak durumun ABD'deki eyaletlerin durumuna benzeyeceğini söyledi. Kürtlerin bundan böyle kendi dilleri ile eğitim yapma hakkına da kavuşacaklarını belirten bakan, bunun İran tarihinde ilk olarak kia hatırlattı, 


"Eğer uygun 


r aday gösterirlerse, Kürtler 


bundan böyle kene genel 'valilerini de seçme hakkına sahip olac.klardır"' diyen İçişleri Bakanı Cevadi, bu önerilerin şimdiki halde, hem Kürt temsilciler hem de dini liderler tarafından kabul edildiğini bildirdi. Bakan merkezi hükümetin en yakın zamarda sınırlı özerklik ile ilgili bir taslak hazırlayacağını da sözlerine ekle- 


di. 


HOMEYNİ'NİN BİLDİRİSİ 

Bu arada İran Devriminin Sesi Radyosunda bir bildiri yayınlayan Homeyni, Sanandaj kentindeki olayları “Iran'ın düşmanları ve yabancı güçlere bağlı fırsatçıların kışkırttığını" söyledi. 
Bildiride kentteki sükunetin yeniden sağlanması ve görüşmelerin başlamasında Ayetullah Talegani tarafından yürütülen çabaların "önemli bi başarı sağladığı” belirtildi. 


Sovyet gönüllüleri Vietnam'da 


BANGKOK(AFP—AA) 

Sovyetler Birliği'nin gönderdiği ilk gönüllülerin Vietnam'a geldiği bildirildi. 

Vietnam Haber Ajansı, ilk gelenlerin denizcilik alanında uzman kişiler ile işçiler olduğunu açıkladı. 

Böylece Vietnam Hükümeti, yabancı ülkelerden gönüllülerin geldiğini ilk kez resmen açıklamış oldu 


Sovyet gönüllülerinin, Çin asıllı insanların ülkelerine dönmelerinden sunra, yükleme-boşaltma işlemlerinde güçlüklerin baş gösterdiği Hayfong limanında çalışacakları öğrenildi. 


Son zamanlarda Sovyet nakliye gemileri, Vietnam'ın Hayfong, Danang ve Cam Ranh limanlarına çok sık olarak uğruyorlar. 


İsrail, Rusya hesabına çalışan bir casusu İsveç'e iade etti 


ABDULLAH GÜRGÜN STOCKHOLM'den bildiriyor 
22 Mart tarihli İsveç 
gazeteleri, İsrail'de bulunan eski bir BM gözlem cisinin Rusya hesabma casusluk yapmak suçun- dan tutuklandığını bildirdi. 


İsrail Hükümeti a fından İsvec'e iade n 
42 yaş š bu s 
daha önce bir süre İsveç Emniyet Örgütünde ça- 


hştiktan sonra Kıbrıs'ta ve Sina Yarımadasında BM gözlemcisi olarak bu- 


lunmuştu. Subay rütbesine kadar yükselen casus İsmailiye kentinde de askeri polis dairesinde görev yapmıştı Soruşturmayı yürüten Savcı K.K. Svenson'un yaptığı açıklamaya göre, suçlunun İsveç'in güven- 


liği ile ilgili önemli belgeleri Sovyetler Birliği istihbarat se lerine ulaştırdığı konusunda bir çok 


belge ele geçti. Casus, adı henüz açıklanmayan bir kadının o açıklamalarına dayanarak yakalandı. 


Dün Paris'te büyük bir gösteri düzenleyen işçiler Notre-Dame Kilisesini de işgal ettiler 


Paris'te on binlerce emekçi işsizliği 


protesto etti 


PARİS (ÖZEL) 


Dün Paris'te yapılan "İşsizliğe karşı gösteri"'ye on binlerce kişi katıldı. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) tarafından düzenlenen gösteride, çeşitli işkollarında çalışan ve işsizlik tehlikesi altında olan emekçiler, Paris'in dış kapılarından Opera Meydanı- 


na kadar yürüdü 


Gösteri nedeniyle Paris'in içinde çok geniş önlemler alındı. Trafik, birçok ana caddede tamamen dur- 


duruldu. 


Son zamanlarda özellikle Fransa'nın Kuzey bölgelerinde bulunan demir-çelik işletmelerinde çok sayıda işçiye çıkış verilmiş, bu durum ülke çapında yayılarak gelişmişti. Parlamentonun geçenlerde yaptığı olağanüstü toplantıda da işsizliğe karşı köklü bir önlem alınamayınca, başta Fransız "Komünist" Partisi olmak üzere bütün muhalefet partileri geniş çaplı gösterilerin yapılmasını önermişti. 

Ancak gözlemciler, belediye seçimlerinin ikinci turuna iki gün kala yapılan bu gösterinin esas olarak "siyasi bir amaç" taşıdığını belirtiyorlar. 

Ik tur seçimlerinde en fazla oyu Mitterand'ın 


Sosyalist Partisi 


kazanmıştı. 


Fransız "Komünist" 


Partisi de ikinci turda bir yıldır arası açık olan Sosyalist Parti ile seçim ittifakı yapabileceğini açıkla- 


mıştı. 


24 Mart 1979 


26 Martta yapılacak Türk-İş Yönetim Kurulu öncesinde 


“Türk-iş Demokratik işçi Hareketi” 


adına 19 sendika toplantıya 


çağrıldı 


© Toplantıda Yönetim Kurulu öncesinde durum değerlendirilmesi yapılacağı bildiriliyor 

© Genel Kurula katılacak delegeler üzerinde tek tek çalışma yapıldığı öne sürüldü 


ANKARA(ÖZEL) 
Kendisini , "Türk-İş Demokratik İşçi Hareketi Eşgüdüm Merkezi" olaraktanıtan bir hareketin Ankara'daki Basın Merkezinden yapılan bir 


açıklama ile, 26 Martta yapılacak Türk-İş Yönetim Kurulu toplantısından önce, 19 sendika ve federasyonun başkanlarının Ankara'da ortak bir toplantı yapacağı öne sü- 


Karayolları 6. Bölge işçileri, Yol-iş Şube seçiminde TKP ve TSiP “lilerin tertip yaptığını söylediler 


KAYSERİ(ÖZEL) 

Karayolları 6. Bölgede yapılan temsilci seimlerinde sahte TKP ve 

BİP yanlılarının Yol-İş Kayseri Şube Başkanı Mehmet Bamyacı'yı kendilerine alet ederek çeşitli oyunlar tezgahladıkları bildirildi. 1500 işçinin çalıştığı bölgede seçimlere işçilerin çoğunun katılmadığı, beş temsilciliğe ise oynanan oyunlar sonucu sahte TKP ve TSİP yaona kişilerin getirildiği belirtildi. 

Temsilci seçimlerin- den sonra gazetemize bir açıklama yapan Karayolları 6. Bölge işçileri şöyle konuştular: 

"Bizler Yol-İş'in deimokrasi temelinde işçilerin birliğini sağlayan bir sendika olmasını isti 

oruz. Ancak ayl şubaşkani Mehmet Bamyeyisoi camiası önünde KP ve TSİP gibi karan- 


uk işçi düşmanı grupların tertiplerine alet olmaktadır. 

Şimdi bu şartlarda yapılan bir temsilci seçimi- nin meşru olamayacağı ortadadır. Ancak herşe- 

e rağmen biz Karayoları 6. Bölge işçileri olarak bu tertip ve komplolara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. 

Sendikamızı ele geçirme faaliyeti yürüten bu karanlık güçler biz işçilerin seçim günü delegelerin bile kim olduğunu bilmediğimiz bir sırada temsilci seçimi yaptırdılar. Ünite sayısını 4'ten 5'e çıkararak ilk dört üniteye kendi adamlarını koydular, tirazlarımız karşısında Mehmet Bamyacı ve TKP yanlıları tehdide başvurdular, Açıkca "'oylarınızı bizim hazırladığımız delegelere vereceksiniz, yoksa Fe A atarız" dedier. 


ORMAN VE TARIM iŞÇiLERİ SENDİKASI TARIM-IŞ'IN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE AMZALADIĞI SÖZLEŞMEYİ ELEŞTİRDİ 


ADANA(ÖZEL) 
Adana'da, kurulan Orman ve Tarım İşçileri Sendikası Başkanı Ali Yılmaz Tarım-İş sendikası ile Orman Müdürlüğü arasında imzalanan toplu sözleşmeyi eleştirdi “ve bu sözleşme ile işçilere yeni haklar sağlanmadı- 


gını öne sürdü. 

Sözleşme ile işçilerin 4 
mevsimlik ve sürekli diye ikiye ayrıldığını belirten Ali Yılmaz iş kazalarına karşı hiç bir önlem getirilmemesini de eleştirdi. 
Yılmaz elde edilen hakların da düşük olduğunu söyledi. 


Belçika'dan 


haberler 


Hadi Ulverigin bildiriyor 


katıldı.. 


rüldü. 

Ankara'da YSE-İş Sendikasında faaliyet gösterdiği belirtilen “Türk-İş Demokratik İşçi Hareketi (Eşgüdüm 


Merkezi Basın Merkezi” nin, Türk-İş'in 16 Nisan' da yapılacak Genel Kurulunda bugünkü yönetime karşı bir muhalefet oluşturmak için kurulduğu daha önce açıklanmıştı. Hatırlanacağı gibi, bu "Merkez" adına yapılan bir açıklamada Türk-İş yönetimi Amerikancı sendikacılık ve CIA güdümündeki örgütlerle işbirliği yapmakla suçlanmışlardı. 


Aynı "Merkez''in, adına hareket ettiğini be- 


lirttiği 19 sendika ve federasyon, Şubat ayı sonlarında kamuoyuna 


bir açıklama yapmışlar ve Genel Kurulda "'sosyal demokrat sendikalar olarak ortak hareket edeceklerini"' söylemişlerdi. 


Öte yandan "Eşgüdüm Merkezi Basın Merkezin- den önceki gün yapılan açıklamada, Genel Kurul 


öncesi faaliyetlerin yogunlaştırıldığı öne sürülerek, "'Ankara'da il ve 


bölgelerle hemen her gün ilişkiler. kurulmakta ve gelişmeler hakkında durum değerlendirmesi yapılmaktadır.' deniliyor. 
Hatırlanacağı gibi, "'Eşgüdüm Merkezi'' daha önce yaptığı açıklamalarda, muhalefeti o toparlamak için il ve: bölgeler düze: yinde komiteler kurulduğunu belirtmişti. 
“Eşgüdüm Merkezi"'nin, Genel Kurula katılacak delegelerin isim listesini tesbit ettiği ve delegeler üzerinde tek tek çalışma yaptığı da öne sürülüyor 


Otomobil—İş seminerinden bir görüntü... 


Otomobil-iş 2 günlük bir eğitim semineri düzenledi 


İSTANBUL(ÖZEL) 


Otomobil-İş Sendikası tarafından düzenlenen iki günlük eğitim semineri sendika temsilcileriyle işyeri Disiplin Kurulu üyelerinin katılmasıyla yapıldı. Otomobil-İş Sendikası 


Genel Başkanı Aydın Özeren semineri açarken yaptığı konuşmada çeşitli ülke sorunlarına değindi ve TRT'nin sendikalarla ilgili haberlerde tarafsızlık ilkesine ters düşen bir tutum izlediğini söyledi. 


Bağımsız Otomobil-İş Sendikası tarafından düzenlenen seminerin ilk gününde Prof. Dr. Toker Derelide seminere bir tebliğ sunarak Toplumsal Anlaşma'nın Avrupa'daki ve Türkiye'deki uygulamalarını karşılaştırdı. 


Federal Almanya hükümeti, yabancı işçi eş ve çocuklarının, çalışma izni alabilme koşullarını yumuşattı 


© | Nisan 1979 tarihinde uygulanacak yeni kararla, çalışma izni olmak isteyen eşlerin Almanya'da oturma zorunluluğu 4 yıla, çocukların ise 2 yıl indiriliyor 


© Öğrenim amacıyla Almanya'ya gelen 18 yaşından büyük işçi çocukları, eskisi gibi işçi olamıyorlar 


FRANKFURT(ÖZEL) Federal Almanya Bakanlar Kurulu geçtiğimiz ünlerde Çalışma Bakanı hrenberg'in getirdiği teklifi görüşerek Almanya'daki yabancı işçilerin eş-ve çocuklarının çalış ma izni almalarını kolay” laştıracak yönde bir karar aldı. 

Federal Almanya Bakanlar Kurulu'nun yeni kararına göre uygulama- daki kısıtlayıcı yükümlülükler belirli bir ölçüde yumuşatılıyor ve dört yıl 


Almanya'da eşinin yanında oturan yabancılar ile iki yılını bu ülkede geçirmiş olan işçi çocukları çalışma izni alabiliyorlar 


Bundan önceki uygu lamada ise 1974.yılından önce Almanya'ya 


elen işçi eş ve'çocukları Acak beş yıl bekledikten sonra işçi olmaya hak kazanabiliyorlardı. o Ayrıca 
1974 yılından sonra ge 
lenlerin işçi olabilme hakları bulunmuyordu. 
Basına yapılan açıkla- 


Einsden Kömür 


Ocağında Pazartesi günü ihtar grevi yapılıyor 


© İşçiler, hükümetin maden ocağının kapatılması konusundaki kararını protesto ediyorlar 

© Ocakta çalışan bine yakın Türkiyeli işçi de büyük bir şevkle greve hazırlanıyor 


Farciennes Derneği Genel Kurulu 


yapıldı 


© Belçika'da Türkiyeli işçi Dernekleri bir federasyon 


çatısı altında toplanması eğilimci güç kazanıyor 


Belçika'nın Şarirua Kenti yakınlarındaki "Farciennes Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği olağan genel kurulu 11 Mart Pazar günü yapıldı. 

Üç yüze yakın üyenin katıldığı genel kurulu, Brüksel Başkonsolosu Zeki Gönen, diger resmi temsilciler; Zolder ve Heusden Türk İşçi Derneği Başkanı Mehmet Ali Sarıyıldız; Beringen ve Çevresi Demokratik Türkiyeli İşçiler Derneği Başkanı Temel İnan; Brüksel Türkiye Halk Birliği Faşkanı Muammer Derinöz; Namur ve Verviers işçi dernekleri başkanları da konuk olarak izlediler. 

Saygı duruşunun yapılmasından ve Divan Heyetinin seçilmesinden sonra, geçen dönemin çalışma raporunu okuyan eski başkan Musa Güzel, Farciennes bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarını karşılamak için yaptırılması öngörülen Camii'nin inşasında, maliyetin artması ve çeşitli zor- 


lukların ortaya çıkmasıyla, temel atma işleminin henüz gerçekleştirilemediğini ve derneğin şu anda 800.bin frank toplanmış parası olduğunu bildirdi. 

Eleştiriler bölümünde söz alan Refik Uyar, Belçika'da faaliyet gösteren Türkiyeli derneklerin resmi olarak tanınmasını; var olan derneklerin bir federasyon çatısı altında toplanmasını; ikinci sınıf insan muamelesi gören yabancı işçilere bütün hakların tarınması için, Türk makamlarının Lahey Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonuna müracaat etmesini istedi. 

Yapılan seçimler sonucunda 12 kişilik yeni Yönetim Kurulu belirlendi ve “Farciennes Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği" başkanlığına Musa Güzel yeniden seçildi. 

Başkan Musa Güzel, aynı zamanda Rotonnt Kömür ocağında FGTB sendikası delegesi bulunuyor. 


Belçika'nın Limbourg bölgesinde bulunan Eisden Kömür ocağında 
26 Mart Pazartesi günü 
ihtar grevi yapılacak. 

Bine yakın Türkiyeli maden işçisinin de çalıştığı Binsden kömür ocağı, Belçika Hükümetinin son almış olduğu kararlarla kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 

Einsder Kasabasının kuzeyinde bulunan ve sonradan sanayii bölgesi olması (o kararlaştırılan saha altında zengm kömür yatakları bulunuyor. Fakat burada daha önce kazılan galerilerden kömür çıkartılması, hükümet tarafından alınan bir kararla yasaklandı. Halbu- ki uzmanların ve sendika sözcülerinin yaptığı açıklamaya göre, bölge beş yıl süreyle işletilecek kömür yatakları bulunuyor. 

21 Şubatta bir basın 
toplantısı düzenleyen Eisden ocağında işçiler, madenin kapatılmasının kesinleşmesi halinde greve gideceklerini açıklamışlardı. Sendikacı ve maden işçilerin- den oluşan bir grup da 
5 Mart tarihinde de 
Belçika Ekonomi Bakanı Willy Claes ile bir görüşme yaptılar. Bu görüşme sonucunda her 

hangi bir uzlaşmaya varılamamasından sonra, Eisden ocağındaki sen- 


dika delegeleri ve işçi komitesi 26 Mart gününde bir ihtar grevinin yapılmasını kararlaştırdı. Aynı gür Einsder deki bütün işyerleri ve dükkan sahipleri de grevcilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için mağazalarını kapatmayı kararlaştırdılar, 

Einsden kömür ocağında çalışan yabancı işçiler arasında sayıca en çok olan Türkiyeli işçiler de greve büyük bir şevkle hazırlanıyorlar. Íşçilerimiz şöyle diyorlar: 

''Belçika'da işsizlik hızla artıyor. Her gün fabrika ve maden ocakları kapanıyor. Krizin agırlığını da ilk önce biz yabancı işçilerin sırtına yüklemek isteyen patronlara direnerek, gereken cevabı vereceğiz" Türkiyeli maden işçileri, Belçikalı ve diğer yabancı işçilerle tam bir dayanışma içinde olduklarını söylüyorlar. 

Bilindiği gibi Kuzey Belçika'daki maden yataklarının bulunduğu Limburg bölgesinde, şimdiye kadar bir çok grev ve direniş olmuş ve bu direnişlerde Türkiyeli işçiler en ön saflar- da mücadele etmişlerdi. 
1976 yılında Zolder kasabasında olan grevde de, Türkiyeli işçiler mücadeleyi başlatmışlar ve direniş başarıyla sona ermişti. 


| sene 


mada Federal Almanya hükümetinin yeni kararı- nın yabancı işçilerin eş ve çocuklarının "İş Pazarına" kazanılması amacıyla alındığı belirtilmek- 


“tedir « 


1 Nisan 1979 tarihinde uygulanmasına baii macak olan bu kararın bu tarihten sonra Almanya' ya gelecek yabancı işçi eş ve line da kapsayıp ığı konusu açıklamada yer almıyordu. Bunun üzerine bilisine (o başvurduğumuz “ederal Almanya Çalışma Bakanlığı Basın = su gazetemize şu açıklamayı yaptı: 

“Bu yasa, daha sonra gelecekler e de geçerli olacaktır ani bir yabancı işçinin bugün Almanya'ya getirdiği eşi dört sene sonra çalışma iznine hak kazanacaktır. 
Aynı şey, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için de geçerlidir. Yani ister önceden gelsin, isterse 
bugünden sonra gelsin 18 
yaşını doldurmamış bir yabancı işçi çocuğu iki bekledikten sonra işçi olabilecektir," 

Öte yandan yaptığımız araştırmaya göre Ålmanya'ya orren görmek amacıyla gelen 18 
yaşımı doldurmuş yabancı işçi br iki yıl süreyle Almanya'da kalmış olsalar da bu karar- dan yararlanamamaktadır. Çünkü sözkonusu kararda çalışma izninin alınması oturma izninin biçimine bağlı bulunmaktadır. Öğrenim nedeniyle oturma izni almış olanlara kesinlizle çalışma igni verilmeyeceği kararda yer almaktadır. 


iZMIT KAZLIDERİ'DE İŞVEREN 
LOKAVT ILAN ETTİ 


İZMİT (ÖZEL) 
İzmit'te kurulu Kazderi Sanayi Fabrikasının konfeksiyon bölümünde işveren tarafından lokavt ilan edildi. 80 kadar işçinin çalıştığı bölümde DİSK'e bağlı İlerici Deri-İş Sendikası yetkili idi. 
Kazlıderi Sanayi işyerinde ana bölümde #oplusözleşme yetkisi bir süre önce MİSK'e bağlı Türk Deri-İş'e geçmişti. 
Bu arada konfeksiyon bölümüyle ilgili sözleşme görüşmelerinde de işveren ve İlerici Deri - İş anlaşmayınca karşılıklı olarak lokavt ve grev kararı alınmıştı. Ancak iki taraf da uzun bir zamandır bu kararları uygulamıyordu. x 
İşverenin lokavt uygulamasını başlatması üzerine konfeksiyon bölümünde işlerine son verilen iş- 


çilerle İlerici Deri - $ Sendikası Şube yöneticilerinin ilgilenmedikleri 


bildiriliyor. Uzun süredir alnan grev kararmı uygulamayarak işverenin lo-, kavtına ışık yakan sendika yöneticilerinin Vatan Partili oldukları belirtildi. 


(AydınhıkEj 


ROY JENKİNS 


_ İHENRİ SİMONET 


Denktaş, 
Jenkins ve 


Simonet ile görüştü 


© 


AET ve Belçika'nın, Kıbrıs ürk Federe Devletini tanıması söz konusu değil 


HADİ ULUENGİN BRÜKSEL'DEN 
BİLDİRİYOR 

Dört günlük bir ziyarette bulunmak üzere Brüksel'e gelen Kıbrıs Türk Toplumu Başkanı Rauf Denktaş, dün AET komisyonu Başkanı Roy Jenkins ve Belçika Dışişleri Bakanı Hanri Simonet ile görüştü. Resmi bir nitelik taşımayan Jenkins-Denktaş görüşmesinden sonra gazetecilere bir açıklama yapan Denktaş, AET ile ilişkilerden adadaki Türk toplumunun da yararlanması için bazı yöntemler üzerinde tartışıldığını ve Mayıs ayında Kıbrıs'a gidecek olan bir AET teknik heyetinin konuyla ilgili girişimlerde bulunacağını belirtti. 

KTFD'nin Ortak Pazar'da 'bir temsilcilik açmasının söz konusu olup olmadığı şeklindeki bir soruyu da Denktaş şu şekilde cevaladı: 

"Temsilcilik bu aşamada söz konusu değildir. Fakat Kıbrıs'ın bir sözcüsünün bulunmasının yararlı olabileceği görüşündeyiz. Sayın Jenkins ile bu konuyu görüştük. 
Fakat tabiatıyla çok yeni bir konu olduğu için diğer üye ülkelere de danışması gerekiyor ve şu anda bir cevabı olamazdı." 


RESMİ NİTELİK TAŞIMIYOR Jenkins-Denktaş görüşmesinden sonra bir 


açıklama yapan AET sözcüsü görüşmenin resmi bir nitelik taşımadığını vurgulayarak AET'nin Lefkoşe'deki resmi Kıbrıs hükümetini tanıdığını ve ikili ilişkiyi de ancak bu hükümetle yürütebileceğini belirtti. Sözcü, "İki toplumdan oluşan Kıbrıs'la ortaklık ilişkimiz, Kıbrıs devletinin bagımsızlığı ve toprak bütünlüğü ilkesine dayanmaktadır. Her iki toplum için öngörülen ekonomik ve mali yardımlardan bütün olarak Kıbrıs halkının yararlanması gerekir. Ancak bunun gerçekleşmediğini belirtmek istedim" dedi. 

AET çevrelerine yakın kaynaklar Ortak Pazar'ın KTFD'yi tanımasının söz konusu olmadığını, fakat adanın kuzey bölgesinde yaşayan Türklerin AET'nin Kıbrıs'a sağladığı olanaklardan yararlanması için Mayıs ayında Kıbrıs'a gidecek olan bir heyet aracılığıyla birtakım girişimlerin olabileceğini belirtiyorlar. 

Öte yandan Denktaş; önceki gün Belçika Dışişleri Bakanı Simonet ile 25 dakika süren bir görüşme yaptı. Resmi bir nitelik taşımayan görüşmeden sonra Belçika Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, "Belçika hükümeti başta AET üyesi ülkeler olmak üzere uluslar topluluğu- nun, Kıbrıs sorununun adada iki toplum arasında eşitlik temelinde ve karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenmesi için girişimleri (o desteklediğini yineledi"'deniliyor. 

Denktaş , basın mensuplarına verdiği demeçte, görüşmenin bir nezaket ziyareti olduğunu ve Simonet'in Kıbrıs Türk Toplumunun durumunu anlattığını söyleyerek, Brüksel'de Kıbrıs Türk Toplumunu temsil edecek bir temsilcinin bulunması arzusunu tekrarladığını belirtti. 

Diğer taraftan önceki gün Brüksel'deki Türkiye Büyükelçiliğinde Rauf Denktaş onuruna bir resepsiyon (o düzenlendi. 
Resepsiyona bazı Arap ve Üçüncü Dünya ülkelerinin müsteşarlar seviyesindeki temsilcileri- nin katılması dikkati çekti. 

. YORUMLAR 
Denktaş'ın o Brüksel'i Ziyareti Belçika başken- 


tindeki siyasi gözlemciler tarafından KTFD'nin uluslararası alanda içinde bulunduğu tecritten kurtulmak ve dış dünyaya açılmak için yapmış olduğu yeni bir girişim olarak nitelendiriliyor. 

Bu arada toplumlararası görüşmelerin Viyana'da başlaması konusunda yeni bir girişimde bulunulmadığı da, Brüksel” de bulunan Denktaş tarafından yeniden belirtildi. 

Cumartesi günü Lefko- 


şe'ye dönmek üzere Brüksel'den ayrılacak olan Denktaş dün Uluslararası Basın Merkezinde yabancı gazetecilerin katıldığı bir basın toplantısı düzenledi 


Öte yandan Brüksel'- deki çeşitli diplomatik çevreler Kıbrıs sorununun ve Türkiye - Yunanistan (o anlaşmazlığının çözümlenmesi için yeni bir Ecevit - Karamanlis 


zirvesinin gerçekıeşmesi olasılığını bugünkü şartlarda uzak görüyorlar. 
Konuya ilişkin olarak kendisiyle görüştüğümüz yüksek seviyedeki bir Türk diplomatı Türkiye'- nin her zaman böyle bir zirveden yana olduğunu, fakat Yunan hükümetinin özellikle muhalefetin baskısından dolayı bugün için bir zirve toplantısına yanaşmaktan uzak durduğunu belirtti. 


Buca Eğitim Enstitüsündeki olayla arasında çıkan bir kavgayla başladı matik' silahlarla saldırdı. 


r Halkın Kurtuluşu ve Dev-Yol grupları . Daha sonra polis iki kere enstitüye oto- 


Buca Eğitim Enstitüsüne saldıran polislerin Pol-Bir”li olduğu öğrenildi 


© 30'dan fazla öğrencinin yaralanmasına yol açan saldırının 


, 


Enstitüyü kapatmak amacıyla düzenlendiği bildiriliyor 


İZMİR(ÖZEL) 
Buca Eğitim Enstitüsünde önceki gün meydana gelen ve ikisi tabanca kurşunuyla olmak üzere 30'dan fazla öğrencinin yaralanmasına yol açan olayın bir tertip olduğu ve okulu kapattırmak amacını taşıdığı anlaşıldı. Olaylara rağmen Enstitüde dersler devam ediyor. 
OLAYLARIN 
GELİŞİMİ 
Olayların gelişmesine ve daha sonra Pol-Birli polislerin öğrencilerin üzerine saldırmasına Halkın Kurtuluşu ve Devrimci Yol grupları arasında kantine asılacak bir duvar gazetesi yüzünden çıkan kavga neden oldu. 
Halkın Kurtuluşu prubu hazırladığı duvar gazetesini asmak isterken Dev-Yolcular "gazeteyi astırmayız" dediler. Okul idarecilerinin araya girmesine rağmen tartışma devam edince, okulun önünde bekleyen polisler, 


Muhalefet ve iktidar, bazı yasaların Meclisten çıkması için görüşüyor 


ANKARA (AA 
CHP, AP ve MHE 
Grup Başkanvekilleri dün TBMM'de gayri-resmi bir toplantı yaparak, Meclis- te görüşülecek yasa tasarı ve önerilerini görüştüler. 
Danışma Kurulu toplantısına MSP Grup Yetkilisinin gelmemesi üzerine, gayri-resmi olarak yapılan toplantı iki saat kadar sürdü. Toplantıda, Belediye Gelirler Yasası üzerinde durularak, muhalefet gruplarının yasa- ya ilişkin değiştirme önergelerinin ilke olarak ele alınması, ve tartışılması gerektiği kabul edildi. Bu nedenle, bugün yapılacak Millet Meclisi Plan Komisyonu toplantısından önce, Komisyonun muhalefet ve iktidara mensup üyeleri bir araya gelecekler. 


kantine girdi. Polis, duvar gazetesini yırttı ve kantindeki öğrencileri coplayarak dışarı çıkardı. Daha sonra bölümler- den çıkan öğrencilerin de katılmasıyla bütün öğren- 


ciler polisin saldırısını protesto ettiler (o Polis, dışarıya çekilmek zorunda kaldı. 
POLİS TERTİBE SOKULUYOR 


Takviye birliklerin gelmesiyle kalabalık bir polis topluluğu okul içinde toplanmış bulunan öğrencilere saldırıya girişti.Bu sırada hangi taraftan ve kimin kullandığı belli olmayan bir silahtan iki el ateş edilmesi üzerine, polis ateşe başladı. Halil Bayrak adlı öğrenci bacağından, bir 


Basın emekçilerinin düşüncelerinden dolayı - özgürlüklerinin kısıtlanması eleştirildi 


©TiKP Başkanı Perinçek, Çağdaş Hukukcular Derneği Başkanı Açan ve Basın-İş Basın Davalarını kınadılar 


kız öğrenci de başından yaralandı. Çok sayıda öğrenci ile öğretmenler de coplandı, 30'dan fazla yaralı okul revirine kaldırıldı. 

GAZETECİLERE 

SALDIRI VE 
TEPKİLER 

Polisin silahlarla giriştiği saldırı sırasında olay yerine gelen ve resim çekmek’ isteyen muhabirler de polisin saldırısına uğradı. Tartaklanan gazetecilerden ikisi yaralandı, makinaları kırıldı ve çekilen filmlere el konuldu. 

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gaze- 


teciler Sendikası İzmir Şubesi yayınladıkları bildirilerle olayları kı- 


nayarak ilgilileri uyardılar. 


İSTANBUL (AA) 


Basın emekçilerinin düşüncelerinden dolayı özgürlüklerinin kısıtlanması çeşitli kuruluşlarca kınandı. TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek, düşünce suçu kavramının ortaçağ zihniyetinin eseri olduğunu belirterek. basın suçu kavramının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak şöyle dedi: "Bugün hâlâ basın affı için mücadele etmek zorunda olmamız gerçekten acıdır, Basın emekçilerinin özgürlüklerine kavuşması için gerekli kanunların en yakın zamanda çıkmasını sağlamak amacı ile bütün demokratik güçler birleşmelidir." 

Öteyandan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı İbrahim Açan, bazı anti-demokratik yasaların yanlış yorumlanması sonucu Anayasa'ya aykırı durumların. oluştuğunu belirtti. 

Basın-İş Sendikası İstanbul Şubesi Başkanı Hasan Tufan ise basın suçlarından yargılanan veya cezaları onaylanan yazıişleri müdürlerinin Cumhurbaşkanınca özel olarak affedilmesini istedi. 


24 Mart 1979 


İşadamları da 


sendikacılar da zamlara karşı çıktı 


e İzmir Ticaret Odası Başkanı, 


7 HABER MERKEZİ 
Çeşitli kuruluşlar, hükümetin açıkladığı önlemler paketi ve 


zamlar konusunda görüşlerini belirttiler. 
DÜNDAR SOYER'İN AÇIKLAMASI 


İzmir Ticaret Odası Başkanı Dündar Soyer, fiyatların, ücretlerin ve kiraların geçiçi bir süre dondurulması sisteminin önlemler paketinde yer almamasının büyük bir talihsizlik olduğunu savundu. Hükümetin açıkladığı önlemler paketinde, ağırlığın daha ziyade zamlara verildiğini belirten Dündar Soyer, "önlemler paketinde ekonomiyi düzlüğe çıkarıcı, hayat pahalılığını ve işsizliği 


önleyici tedbirlere rastlanmamış olması başarı 


şansını azaltmaktadır" dedi. 

Soyer, enflasyon ve hızlı fiyat artışlarını 


kontrol altına alacak tedbirleri yeterli bulmadıklarını belirtti. Türkiye' de fiyatların tam hir kontrolsüzlük içinde olduğunu ve serbest piya- sa koşullarının da işlemediğini söyledi ve şöyle devam etti: 

"Önlemler paketinde taze para sağlanması halinde mal mukabili ithalatın mutlaka kaldırılacağının açıklanmaması, vergi kaybını önleyici önlemlere ve denk bütçe- ye yer verilmemesi de büyük noksanlıktır.” 

Dündar Soyer, vergi gelirlerinin artırılması için tarım, serbest meslek erbabı ve esnaf kesiminin kesinlikle gereği gibi vergilendirilmesinin de kaçınılmaz olduğunu savundu. 

RAHMİ KOÇ 

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, The Financial Times gazetesine verdiği demeçte hükümetin aldığı son ekonomik önlemlere de değindi. Hü 


kümetin aldığı ekonomik önlemleri yetersiz bulduğunu söyleyen 


Rahmi Koç, bu politikanın yabancı fonların Türkiye'ye akışını geciktirebileceğini savundu. 
Koç, bu koşullar altında bunalımın sonuna gelindiğini söylemenin iyimserlik olacağını ifade etti. Yılda yüzde 70'i bulan enflasyonun Türkiye'de orta sınıfı ortadan kaldıracağını, döviz kıt-Uğının ise yüzde 20'yi bulan işsizliği daha da artırabileceğini. söyleye: Koç, "hükümet ekonomiye bir yön vermemiştir" dedi. 


İAV BAŞKANI 

ORHAN DİKMEN 

İktisadi Araştır malar Vakfı (İAV) Başkanı Prof. Orhan Dikmen, dün yaptığı açıklamada, hükümetin izlediği ekonomiyi güçlendirme programının, ekonomiyi daha da güçsüzleştireceğini öne sürdü. 

Dikmen, yüzde 70'e varan enflasyon yüzünden ekonominin nefes alamaz hale geldiğini bildirerek, şöyle dedi: 

"Durumun vehameti, ancak bundan sonra bir ölçüde anlaşılabilmiştir Buna rağmen, ekonomik dengeleri yeniden kurmaya yarayacak ciddi ve tutarlı bir 'istikrar programı' yine de oluşturulamamıştır." 

TÜRK-İŞ 8. BÖLGE 

Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Kadir Topuz, hükümetin aldığı ekonomik önlemlere ilişkin görüşlerini açıklarken, "dünyanın hiç bir ülkesinde dar gelirli halka zam yaparak ekonomik önlemlerin alındığı görülmemiştir" dedi. 


14 aydır iş başında 
bulunan hükümetin işçilere yarar sağlayacak hiç bir yasa çıkarmadığını söyleyen Topuz, Toplumsal Anlaşmadan işçilerin memnun olmadığını belirtti. 


TÜRK-İŞ 3. BÖLGE 


Türk-İş 3. Bölge Tem- 
$ilcisi Ertuğrul Bulmamış dün, bir basın toplantısı düzenleyerek son ekonomik tedbirlerle ilgili görüşlerini açıkladı. Bulmamış, görüşlerini özetle şövle açıkladı, 


“Emekçiler olarak ülkemizin çok darboğaz lar içerisinde ekonomi- 


sini götürmeye çalıştığını bilmekteyiz. Senelerden beri özveri işçi- 


den memurdan ve dar gelirliden beklenmektedir. 
Bunun dışındaki kesim ise daima vurgunlara devam etmekte ve ülkemizin ekonomisine gerekli özveriyi göstermemektedir. 
Bugünkü hükümette özveriyi emekçiden ve dargelirliden beklemektedir." 


NURİ BAYAR 


600 şoför derneği, akaryakıt 
zammına karşı tutumu görüşecek 


Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna “bağlı 690 dernek başkanının 26 Mart Pazartesi günü Ankarada bir araya gelecekleri bildirildi 
Federasyon Genel Başkanı Hüsamettin Tiyanşan ve Genel Sekreter Turan Altınoğlu, dün yaptıkları ortak açıklamada "Akaryakıt zammı yanında motorlu araç, yedek parça, akü ve lastik fiyatlarına getirilen 


Memi 


Financial Times, Türkiye” nin aldığı son önlemleri olumlu buldu 


artışların gözönüne alınmadan uygulanması istenen tarifeler karşısında teşkilatımızın görüş ve kararını tespit etmek â 
acıyla 26 Mart 1979 
Pazartesi günü Federas yonumuza bağlı 600 derneğimizin başkanları An kara'da bir toplantı yapa caklardır ' dediler 

600 Dernek Başkanı 
nın katılacağı toplantı. 
Pazartesi günü Türkiye Şoförler ve Otomobilei ler Federasyonu'nun Genel Merkez salonunda 


yapılacak 


LONDRA (AA) 


Londra'da yayınlanan Financial Times gazetesinde, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum konusunda dün bir başyazı yayınlandı. Başyazıda, son zam kararlarına, hükümetin açıkladığı ekonomik önlemler paketine değinilerek, 


C 


enflasyonun nispeten azaltıldığı ve şiddet olaylarına karşı yavaş da olsa mesafe kazanıldığı ileri sürülüyor. Gazetede yayınlanan başyazıda, "Ancak bütün bunlara karşın, ilk defa olarak bazı kaynaklar Türkiye için uzun gecenin sonunda ışığın belirdiğini belirtmektedirler" deniliyor. 

Financial Times'ın başyazısı şöyle devam ediyor 

"Başbakan Ecevit'in en büyük sorunların- dan biri, ekonomisini doğru yola sokmak için taze para gereksinmesi olmuştur. Bu parayı verecek durumda olan Batı banka ve ülkeleriyse, Türkiye'nin IMF ilkelerine uymasını koşul olarak ileri sürmüşlerdi. IMF geçen Nisan ayında Türkiye için 450 milyon dolarlık bir stand -by kredisi açmış, ancak o günden beri Başbakan Ecevit, IMF ile sık sik çatışmıştı. Bu yüzden vadesi, geçen Kasım ayında gelen IMF kredisinin üçüncü dilimi çekilememiş ve Türkiye ile IMF arasındaki ilişkiler iki ayı aşkın bir süredir dondurulmuş bulunmaktadır. Aralarındaki ana sorun ve anlaşmazlık konusu; IMF'nin istediği ve Ecevit'in reddettiği, Türk lirasının devalüasyonu konusudur. Ecevit Hükümeti, böyle bir devalüasyonun dış satımı artırmayacağını buna karşın vazgeçilmez temel! bazı dış alımların fiyatlarını artırarak, enflasyonu daha da hızlandıracağını ileri sürerek reddetmektedir.” 

Gazete "Bazı kaynakların belirttiğin& göre, IMF, Türkiye'ye karşı daha da esnek bir tutum izlemeyi düşünmektedir. Bu durumda beklenebilecek en iyi şey, IMF'nin yürürlüğe konan önlemler paketiyle iktifa edip, bunun dışında herhangi bir devalüasyona gidilmemesini istememesidir'' «diyerek., daha sonra şöyle devam ediyor: 

"Ancak beklenenin de ötesinde, IMF yetkilileri Türkiye'nin halen imzalamış bulunduğu stand-by kredisi yerine çok daha büyük olan ve şu anda çalışır durumda bulunan Witteveen Fonundan yararlanmasının daha iyi sonuçlar vereceğini ileri sürmüşlerdir. IMF, sözkonusu yeni ilkelerin aslında, uygulama ve eylemlerinin bir tür yasa şekline sokulması olduğunu savun makta ve durumun var olanı meşrulaştırmanın ötesinde hiç bir şey olmadığına herkesi inandırmak istemektedir. Haklıdır da. Çünkü eğer IMF bugün durup dururken kurallarını eğip bükerek bir şeyler yapmaya kalkıyorsa bu, en az bir ülkenin —Batı Almanya'nın— Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehlikelerin ciddiyetini görüp kabul ederek, diğer üyeleri de ikna yolunda kollarını sıvamış olmasından ötürüdür." 


“Ağır e yükü altındayız” Nuri Bayar: “Türkiye, patlama noktasına geldi” 


AP Genel Sekreteri Nuri Bayar Türkiye'nin ağır enflasyon yüzünden toplumsal gerginliğin önlenmesi imkansız bir patlama noktasına geldiğini söyledi. 

Enflasyonun gelir dağılımındaki dengeyi paramparça ederek servetin belli bir zümrenin elinde yoğunlaşmasına yol açtığını savunan Bayar şöyle konuştu: 

"Enflasyon gizli vergi alır. Bu vergiyi kaçınılmaz olarak toplumun fakir fukara kesimi yani köylüsü, işçisi, esnafı, memuru dar gelirli diğer vatandaşları öder." 

AP Genel Başkan Yardımcısı Bayar hükümetin milletten fedakarlık istemesine karşın 1978 yılında 105 defa yurt dışına çıktığını söyledi. Bayar bu konuda şunları söyledi: 

"Her bakan yılda ortalama 3 defa yurt dışına seyahet ederek petrol ithali için dahi bulunmayan dövizler çarçur edildi. 

, "Hükümet Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1978 yılında 75 
milyar liralık açık verdiğini de unutmuş görünüyor 

"Böyle durumlar toplumsal gerginliği had safhaya getirerek beklenmeyen bir anda büyük vahim ve kontrol edilmesi imkansız patlamalara yol aşar. Türkiye 1978 yılının ağır enflasyonu yüzünden maalesef işte böyle bir ortama itilmiştir.” 


Yakıt zammı elektrik ücreflerini de etkiliyor 


Türkiye Elektrik Kurumu'nun 1 milyon kilo kalorinin üretim maliyetinde meydana gelecek her 50 kuruşluk farkı için kilovat başına satış fiyatını 0.1 kuruş artıracağı bildirildi. 
Bakanlar Kurulu, 1 
Ocak 1979 tarihinden itibaren TEK santrallerinde elektrik enerjisi 


üretmek için kullanılan yakıtların fiyatlarında meydana gelecek artışların fiyatlara yansımasına karar verdi 

TEK. 1 Ocak 1979 
tarihinden itibaren yakıtlardan elde edilen 


1 milyon kilo kalorinin 
maliyetini 269 lira ola rak kabul edecek 

Öte yandan çimento fabrikalarının fuel-oil yerine kömürle çalışmak üzere girişimlere başladıkları bildirildi. 


BAYKAL:” Sovyetler 

Birliği’ nden alınacak 

elektriğin önemli bir katkısı yok” 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in iddialarını yanıtlayarak "Üretim artışı için yeni santraller devreye girmedi, ama mevcut santraller daha verimli çalıştırıldı"' dedi. 

Deniz Baykal, dün düzenlediği basın toplantısında 1978 yılında hükümete geldiklerinde, karanlık bir Türkiye devraldıklarını bildirdi. 

Baykal, Sovyetler Birliği'nden Nisan ayından itibaren elektrik enerjisi almaya başlayacaklarını, ancak alınacak bu enerjinin önemli bir katkısı olmayacağını, fakat bölgesel rahatlıklar getireceğini sözlerine ekledi. 


MTIB, kompozisyon yarışması düzenledi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
MTTB Merkez Orta Öğrenim Komitesi Kompozisyon Yarışması düzenledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Komite Başkanı İbrahim Balcıoğlu, bugün ülkemizin kan ve barut fıçısı haline getirildiğini, gençliğin 


gizli ve hain ellerce kamplara (o bölündüğünü belirterek şöyle dedi: 


"İşte biz böyle bir zamanda 'Gençlik'te Birlik Nasıl Sağlannbilir?' mevzuunda Lise' ve Dengi Okullararası 8. Komposizyon Yarışmasını tertiplemiş bulunuyoruz.” 


Koç Holding Başkanı, eski maliye bakanı Bilgehan, Türk-İş ve 8. Bölge temsilcileri, İzmir Ticaret Odası Başkanı önlem paketini eleştirdi 


ANKARA (ÖZEL) 


Sigara kaçakçılığı Türkiye'ye yılda 


6 milyara mal oluyor 


İZMİR(ÖZEL) 


Ege'de tütün ekimi yaklaşırken bir basın toplantısı yapan İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Bölge Şube Başkanı Hüseyin Cahit Eker. sigara kaçakçılığının önlenmesini ve tütün ekim alan larının sınırlandırılmasını istedi 


Eker. sigara kaçakçılığının ülkeye her yıl 6 
milyar liralık bir döviz kaybına neden olduğunu belirterek şunları söyledi: 


"Bulgaristan'dan ulkemize yönelik yabancı si gara kaçakçılığına engel olmak amacıyla Bulgaris tan, Yunanistan ve Yugoslavya ile birlikte bir anlaşma yapılmalı, şark tipi tütün üreticisi olan bu ülkelerin birbirini baltalamaması (o sağlanmalı, bu dört ülke üretim planlaması, sigara üretimi, tütün dış satımı, reklam ve kaçakçılık konularında ortak hareket etmeli ve eşgüdümü gerçekleştirilmelidirler." 


Tütüncülüğün diğer önemli bir sorununun eldeki stoklar olduğunu açıklayan Eker. yapılması düşünülen ekim alanı sınırlandırılmasının, icarla tütün eken gerçek üretici- ye zarar vermemesini istedi. Eker, öncelikle büvük üreticilerin tütün ektirmesinin tüzüğe eklenecek bir madde ile tümden yasaklanmasını önerdi. 


Mali polis tarafından ele geçirilen bir parti “mal” 


boşaltılıyor. 


ANKARA'DA ÜÇKOMANDONUN İDAMI İSTENDİ 


İstanbul'da komandolar yargılandı 


Fotoğrafta "Suvat"' gemisiyle çarpışarak burun kısmından yara alan "İnkilap" gemisi görülüyor. (Fotoğraf: AA) 


istanbul'da yoğun sis ulaşımı aksattı 


ŞEHİR HATLARININ iKiYOLCU VAPURU ÇARPIŞTI 


İSTANBUL (AA) İstanbul'da vapur seferlerini aksatan ve saat 13.00'e kadar süren sis iki şehir hatları yolcu gemisinin çarpışmasına neden oldu. 

İstanbul Limanı Sahpazarı açıklarında sis yüzünden meydana gelen vapur kazasında ölen ya 


Dün saat 08.25'te Eminönü Üsküdar seferini yapmakta olan ve kaptan Ekrem Yıldırım'ın yönetimindeki Suvat şehit hatları vapuru ile, saat 08.05'te Kadıköy-Karaköy seferini yapan kaptan Mustafa İpek yönetimindeki İnkilap gemisi önlerinde bu- 


da yaralanan olmadı. 


Salıpazarı 


MHP'lilerin işlediği cinayet Hollanda'da geniş tepkilere yol açtı 


UTRECHT—NİYAZİ TERZİ Hollanda'nın Utrecht şehrinde spor çalışması yaparken MHP'liler tarafından 18 Mart günü öldürülen Yabancılar Meclisi eski üyesi Muzaffer Çavuşoğlu'nun cenazesi düzenlenen büyük bir törenle Trabzon'a gönderildi. Çavuşoğlu" nu öldürenlerin Mustafa (Gültekin. Ramazan Gültekin, Mustafa Eskici ile Türkiye'den yeni kaçtığı bilinen Umur adlı MHP'liler olduğu ve bunların henüz yakalanamadığı bildiriliyor. 
MHP'li katillerin Belçika'ya kaçtıkarı sanılıyor. İnterpoll ile bu konuda işbirliği yapan Hollanda polisi katillerin yakalanması için yoğun çaba gösteriyor. 


Faşist cinayet Hollanda'da büyük tepkilere yol açtı. Başta Utrecht Türkiye Halk Birliği; Anti MHP Komitesi olmak üzere birçok kuruluş olayı kınadı. Anti MHP Komite, Hollanda İçişleri ve Adalet Bakanlarıyla Utrecht Belediye Başkanına ve diğer bazı yetkililere mektup göndererek olayı nefretle kınadı ve MHP'li katillerin derhal yakalanıp cezalandırılmasını istedi. 

Hollanda basını olaya büyük yer verdi. Basın, MHP'li katillerin anarşiyi Hollanda'da da başlattıklarını ve mutlaka önlem alınması gerektiğini vurguladı. Cinayetten sonra Utrecht'te havanın gerginleştiği gözleniyor. Bu arada MHP'lilerin olaydan bir kaç saat önce Hollanda Muhabirimiz Niyazi Terzi'nin nerede bulundugunu sordukları ve bulurlarsa öldüreceklerini söyledikleri de bildiriliyor. Hürriyet gazetesi Hollanda Muhabiri İlhan Karaca'yı da gazetesine verdiği haberden dolayı ölümle tehdit eden MHP'lilerin bu ilk cinayetten sonra saldırılarını voğunlaştıracakları sanılıyor. 


run buruna çarpıştı. Çar- 


pışma sonucu İnkilap yolcu gemisi derin bir yara aldı 


Sıkıyönetim Eşgüdüm toplantısı yapıldı 


Genişletilmiş haftalık Sıkıyönetim Eşgüdüm Toplantısı dün Genelkur may Başkanlığında Baş bakan Bülent Ecevit'in başkanlığında yapıldı Başbakan Bülent Ece vit, toplantıdan sonra ga zetecilere yaptığı açıkla mada yeni önlemler üzerinde durulduğunu bil direrek şunları söyledi "Bugünkü Sıkıyö netim Eşgüdüm toplan tısında son 15 günlük o layları gözden geçirdik. 
Bu 15 günlük dönemde bazı olayların yıldönümleri vesile edilerek öğ rencilerin kışkırtılması sonucu çıkarılan öğren ci olaylarında belli bir artış görülmekle birlikte. 
gasp ve soygun olayların 


da bir duralama döne mine girildiği görül müştür. 


“Öte yandan bugünkü toplantıda yeni alınma sı gereken bazı önlemler üzerinde durduk. 


ÜGD Genel Merkezi, Ankara'dan 
Konya' ya nakledildi 


KUNYA (ÖZEL) 
Ülkücü Gençlik Derneği Genel Merkezinin sıkıyönetim bölgesi olan 


Ankara'dan Konya'ya nakledildiği öğrenildi. 
Derneğin Ankara'da 


yapılan olağanüstü toplantısında Konya'ya nakil kararı alındı ve Genel Başkanlığa Hasan Çağlayan seçildi. Derneğin ikinci başkanlığına ise Hasan Yıldırım getirildi. 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde 3 Ağustos 1977 tarihinde Hasköy Öğüt Kıraathanesin- de Yaşar Erdoğan'ı öldürmekten sanık üç komando yargılandı. Esas hakkında mütalaasını sunan Askeri Savcı tasarlayarak adam öldürme sùçundan Ekrem Seçkin, Reşat Demirci ve Celalettin Rumi Ergülen adlarındaki komandoların eylemlerine uyan TCK' nun 450/4. maddesi gereğince idamla cezalandırılmalarını istedi. 


"BİR KOMUNİS'11 
DAHA TEMİZLEDİM' Aktepe 5. Cadde de 


,24 Aralık 1978 tarihinde 


saat 17.00 sıralarında sol görüşlü “öğrencilerin üzerine ateş açarak Cengiz Han'ın öldürülmesinden sanık Neşet Durdağ, Nail Ayaz adlarmdaki komandolar Ankara Sıkı yönetim Mahkemesinde dün yargılandı. Olayın görgü tanıkları Neşet Durdağ'ın "Bir komünisti daha temizledim. Bu ilkimiz olacak. Allahsız komünistler" diye ateş açtığını söyledi. 
Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 
İSTANBUL'DA 
KOMANDOLAR 


Aydınlıkfi 


Laçıkç 


Pek yakında 


bu sinemada 


Paketin açılması tamamlandı. Zamlar tamam, önlem denen anlamsızlıkların saatler süren açıklaması tamam. 

Eh, artık Demirel'in keyfine değmeyin. Müsaade edin, biraz da o konuşsun. Hele böylesine bir fırsat bulmuşken... 

— Dış ödemelerde döviz darboğazını aşacaklarmış. Neyi satacaksınız? Milleti ayakkabısız bırakıp deri mi satacaksınız? Corapsız bırakıp iplik mi satacaksınız? Mal var da satılmıyor degil ki. Türkiye'nin sıkıntısı satılacak malı artırmak. 

— Kendi dövizini kendin kazan. Nasıl kazanacak adam kendi dövizini kendisi? Avrupa'nın büyük gumarhanelerine gidip gumar mı oynayacak” 

— Satılabilen her mal önce dişarıya satılacakmış. Yani portakalın iyisi dışarıya, kötüsü içeriye. Limonun kokmuşu içeriye kokmamışı dışarıya, Nasıl ayıracaklar tek tek? 

— Fakir ülkelere krediyle mal satılacak. İyi kötü satılacak birkaç mal var. onu da fukara ülkelere dağıtacaz. Cami kapısında dilen, ondan sonra da dağıt. Ee, insancılız ya gaari. 

— Sınır ticareti başlatacaklarmış neyise, Galiba bunlar kaçakçılığı falan ele alacak. Devlet gaçakçılıktan herhalde gomisyon omomisyon alacak. 

— Büyükelçiler, ataşeler, valiler ihracat için çalışacak, ona göre terfi edecek. Vali devlet idaresini kenara atacak. Ne ihraç edilir burdan diye arayacak. Şalgam ihraç edilir. Haydi toplayın şalgamları. 

-Ben bu paketten hiç bir şey anlamadım. Bu, paketten para çıkmıy or... Ne yazar bu önlemler ne? 

kkk 


Demirel buraya kadar formunda da, laf dönüp dolaşıp Allende meselesine geiince formundan düşüyor. Ama ağızdan bir kere çıkmış. Tevil etmek gerek. 

Son Havadis'ten Güngör Yerdeş, basın toplantısında Genel Başkanını zor durumdan kurtarmak için derinlemesine bir pas uzatıyor: 

— Aldo Moro öldürüldüğü zaman İtalya'nın Demirel'i dediler. Bunların sonu da DP gibi olacak dediler. Hep sizi hedef gösteriyorlardı. 
Siz bir Allende'den söz ettiniz, ortalık birbirine girdi: Açıklar mısınız, kimdir bu Allende? 

Demirel pası kapıyor ama şutu zayıf: 

— Ben sadece bu hükümetin ekonomi politikasının, Şili'de Allende tarafından takip edilen ekonomik politikanın benzeri olduğunu söyledim. Hiç bir şey ima etmek istemedim. 
Sözümden dönmem. Ben iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini savundum geliyorum. * Benim demecimde ima etmediğim bir şeyi bana yakıştırarak acaba zam tartışmasını Allende tartışmasına saptırabilir miyiz diye düşünüyor bazı çevreler. Allende dediğim zaman ben zam yapmış olmuyorum ki. Zam yapanın yakasına yapışım. Allende diyen size bir zarar vermiyor. Ben tarihi bir tespit yaptım. Senelerce bize çok açık imalar yapıldı. Kimse sesini çıkarmadı. Yani biz ana guzusu değiliz, bizim anamız yok. Sanki onlar provokasyon değil. 
Bu kadar alınganlığa lüzum yok. Bu kadar korkuyu da anlamıyorum, hassasiyeti de... 

*** 


Siyaset hayatında Demirel gibi politikacıların siyasi gafları pek kolay affedilmez. 

Elbette zamları halkın gözünden saklayacağız, Ecevit'in ayıbını örteceğiz diye fırsat kolayanlar, Allende lafına sarılacaklardır. 

Ama tartışmayı zamdan, paketten Allende'ye döndürmenin kabahatlisi kim? Demirel'den başkası değil. 

Evet, şimdide tartışmaya Allende, Pinoşe, Şili, darbe, şapkayı alıp gitme vb. meseleleri hakim oldu. 

Ama ne Demirel, ne Ecevit, nedekörü körüne ikisinden birinin tarafını tutanlar, Türkiye'nin menfaatlerini, halkın geleceğini hâlâ tartışmak niyetinde gözük müy orlar. 

Yılda petrole 2 milyar 200 milyon dolar döviz ödüyoruz. Ama petrol tüketimini kısalım. Ama fuel-il'le çalışan santrallere, Mobil'in satış o imtiyazına odokunmayalım. 


YARGILANDI 
İstanbul Sıkıyönetim Askeri (Mahkemesinde, 


Irak'ın varili 


14.5-15 dolardan verdiği petrolü Rusya'dan 20 dolara alalım. 
Bunlar ortada duruyorsa, Allende'yi de- 


geçen yıl dört defa silah- h soygun yapmak ve bir spor kulübünü bombalamaktan yargılanan ülkücü komando Birol Taşkın Vardar için 83 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Davayla ilgili iddianamede, sanığın halen firarda olan Süleyman Bozkurt ve Ömer Özcan adb arkadaşıyla çeşitli tarihlerde Küçükçekmece'de bir kumarhaneyi, Sefaköy Gençlik Kulübünü, Fatih'te bir muhallebici ile Cumhur İskender ve Halit Kasım adh kişileri silahı gasp 
suretiyle soyduğu ve 13 
Eylül 1978 tarihinde Sögütlüçeşme'de bir spor kulübünü (O bombaladığı belirtiliyor. Askeri Savcı bu suçlardan dolayı sanığın 83 yıl hapsini istedi. 


KONFERANS 


Sahte sol nedir? 
Tutumumuz ne olmalıdır? 


Konuşmacı: Rıza Özbek TİKP Bakırköy ilçe YK Üyesi 


TARİH: 
Yer: 


işin 
Ecevit. Kafa değişmedikten sonra. 


Dev-Solcular miz çalışanlarından Edip Uncu'ya saldırarak burun 


25 Mart 1979 Saat: 14.00 


Marmara Cad. No. 31/11 (Magirus fabrikası arkası) Haznedar 


gil ama, herhalde Davut Han'ı tartışmak gerekir 


++ 


O konuştu, bu konuştu. Peki sonuç? 
Demirel der ki, bu gidişin sonu devalü- 


asyondur,altı ay sonra tekrar zamdır. 


Cünkü bu 
Demirel, ha 


O dediyse inanmak gerekir. 
erbabıdır, iyi bilir. Ha 


Öyleyse hazırlanın. Yeni zamlar pek ya- 


kında yine bu sinemada... 


Dev-Solcular gazetemizin 


dağıtım görevlisine saldırdılar 


kemiğini kırdılar. 
Çemberlitaş'taki Balıkesir yurdunda ve yakınındaki bir kıraathanede üslenen Dev-Solcu saldırganlar yoldan geçen gazetemiz dağıtım görevlilegazete- 


rinden Edip Uncu'ya muşta ile saldırdılar. 
Uncu'yu tanıyan Dev- 


Solculardan biri arkadaşımızı kahveden çıkan beş kişiye göstererek "Aydınlıkçıdır, dövün" dedi. Bunun üzerine iki kişi "Turgut İbcioğlu'nu siz öldürdünüz, hepinizi öldürecegiz" diye lafa tuttu. Edip Uncu "Bu yalandır, her- şey gazetede açıklandı" diye karşılık verdiği sırada bir kişi arkadan muşta ile saldırıya geçti. 


Saldırı sırasında burun kemiği kırılarak baygın düşen arkadaşımız yoldan geçenler tarafından hastaneye kaldırıldı. 


aylar...Görüşler. 


| CHP'dex `iruva afları”nın 


tartışma 


iddiaları ve Gençlik Kolları Başkanının sözleri 


"Demokratik Sol" eğilimde olduğunu bildiren "Tartışma" dergisinde, Çin ve Sovyetler Birliği ilişkileri konusunda yer alan bir yazıda, şimdiye kadar çoklarının aklına gelmev”” bir keşifte bu- 


yeniden Bmilli 


ar 


Se 


UCADELE 


lunuluyor! "Çinin Batı teknolojisini alabilmek için, Batılılardan daha çok Sovyet düşmanı bir tutum aldığı” ileri sürülüyor. Ayrıca, Sovyetler Birliği'nin saldırgan olmadığı bunun Çinin 


dünyaya yaydığı bir propaganda olduğu iddia ediliyor. Derginin 13. sayısında yayınlanan yazıda şunlar ileri sürülüyor. 

“Bilim ve teknoloji yerine siyasal tartışma ve lafazanlıkla bir otuz yıl 


“Rusya 


çıbanbaşlarını kanatıyor” 


"Yeniden Milli Mücadele", 476. sayısında, Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği harekat ve Sovyetler Birliği'nin Balkanlar'da Bulgaristan'ı kullanarak başvurduğu yayılmacı girişimlerle ilgili olarak şunları yazıyor: 

"Kremlin, Uzakdoğu' 
da Sovyet nüfuzunu kırmayı amaçlayan Çin' in Vietnam saldırısına açıktan müdahaleyi uvgun bulmamıştır. Anlaşmaya rağmen Vietnam'ı Çin'in karşısında yalnız bırakmıştır. Moskova sorunun nereye varacağı pek kestirilemeyen Sovyet-Çin savaşı macerasına atılmaktansa Vietnam'ın burnunun o sürtülmesine göz yummuştur. Rusya' nın seyirci kalışı, ister gizli anlaşmanın bir sonucu, isterse çaresizliğin bir . neticesi olsun, Moskova'nın Varşova Paktı üyeleri nezdindeki prestijine darbe indirmiştir. 

Moskova, Çin-Viet nam savaşına doğrudan katılmasına katılmamış ama çıbanbaşı durumundakı noktaları karıncalandırmayı da bilmiştir. Böylece Moskova hem prestijini kurtarmak, hem de Batı'nın Çin eliyle gerçekleştirdiği Uzakdoğu operasyonuna karşılık vermek istemiştir 

Belki, Çin'in Vietnam saldırısını bütünüyle Batı' nın eseri saymak doğru Olmayabilir. Ama Uzakdoğu'daki o Sovyet nüfuzunun o kırılmasının Çin menfaatlerine olduğu kadar, Batı'nın hesaplarına da uygun düştüğü bir gerçektir. Çünkü Batı , Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar'dan kuzeye doğru uzanan Sovyet baskısından rahatsız olmaktadır. O yüzden, sözkonusu bölgelerdeki Sovyet baskısının azalması sonucunu doğuracak bir hareketi Batı onaylamak durumundadır. Şayet ABD ile Avrupa, 


Çin'in Vietnam saldırısı na evet demişse, sirf Sovyet baskısını o hafifleteceği umuduyla böyle yapmıştır. 

Rusya'nın Çin-Vietnam savaşına karışarak, Güneydoğu Asya'da meşgul olacağı ve Batı'daki baskısını azaltmak durumunda kalacağı sanıhrker, olaylar ters yönde gelişmiştir. Moskova, bir yandan Kızıldeniz'i dene timine almak için Ye men'i “arıştırirken öte taraftan Balkanlar'da Makedonya meselesini Bulgarislan kanalıyla günde me getirmiştir 

Balkan yarımadasının ortasında Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaristan tarafından paylaşılmış olan Makedonya konusunun kanatılmasından en çok Yugoslavya ve Romanya endişe duy maktadır. Yoguslavya ve Romanya , Sovyetler'in Bulgasirtan'ı Vietnam gi bi koçbaşı olarak ku lanmasından ve Romanya ve Yugoslavaya'ya sa; dırtmasından kaygılar maktadır 

Bulgaristan bölümü yaşayan rın. 

Bulgar olduklarını one sürmekle birlik'e, toprak talebinde de bulunmaktadır. Yugoslavya ise Bulgaristan'ı Makedonya milleti: ni asimile etmek ve Büyük Bulgaristan hedefi peşinde koşmakla suç lamaktadır. 

Kremlin'e aşırı bağımli oluşuyla tanınan Bulgar yönetiminin 'Büyük Bulgaristan' gibi bir hedefin peşinden koştuğuna şüphe yoktur. Hele bu düşünce, Sovyet yayılma politikasına denk düştükten sonra,.. O sebepten Yugoslavya General Terzic'in doğudan gelebilecek bir tehlikeye işaret etmesi boşuna değildir. 
Nis kentinde konuşan Tersic, Bulgaristan'ın 


genis bir Yugoslavya'da 
Makedon yalıla 


Komünist Entemasyonal | 


ve 


kendilerinden toprak ısteğini belirtmiş ve Yugoslav ordusunu Savaşa hazır olmaya çağırmıştr. Ayrıca Belgrad'da bir araya gelen Romen ve Yugoslav savunma bakanlarının Balkanlar'daki geriiimi görüştükleri haber verilmiştir. 

Makedonya Meselesi» nin yeniden alevlendirilmesinin altında, Yugoslavya ve İtomanya'nın, Vietman'ın o Kamboçya' ya asker göndermesini kınayarak Rusya'yı kızdırması olayı ve sicak denizlere inmede değişik alternatifler o kullanmak isteyen Rusya'nın Adriyetik denizine ulaşma isiv'leri yatmaktadır. 

Balkan o yarımadasın- daki bunalımın benzeri sayılabilecek bir olay da Arap yarımadasında yaşanmaktadır. Makedonya meselesinde olduğu gibi Yemen'deki o çatışmanın organizatörü de Rusya'dır. Rusya, Yemen" deki komünistlere destek olarak önce ülkeyi ikiye parçaladı, Güney Yemen'i ele geçirdi. Topraklarını Doğu Alman, Sovyet ve Kübalı danışmanlara, limanlarını da Sovyet donanmasına açarak ülkeyi bir Sovyet üssü haline getiren Güney Yemen yönetimi, ` sınır anlaşmazlığı bahanesiyle Kuzey Yemen'e: saldırdı. 
İki ülke arasındaki çatışma sürerken, Güney Yemen'in desteklediği Kuzey Yemen'de faaliyet gösteren 'Kuzey Yemen Demokratik Cephesi" isimli o Marksist örgüt, Kuzey Yemen birliklerini arkadan vurmaya, ülkede karışıklık çıkarmaya kalkıştı. 

Yapılan ateş-keş an- 


laşmasıyla Kuzey Yemen» 


Güney Yemen çatışması yatışmış gözükmekle birlikte sınırda her ân yeniden patlamaya hazır bir gerginlik hüküm sürmektedir. 


e Türkiye" dizisinin dör- in birkaçı dışmda mlan maktadır E çi hareketi Komünist Jis: Enternasyonal Belgelerinde 


Türkiye Dizisi-4 


Türkiye 


Komünist ve 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


İşçi Hareketi 
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2YDINLIK 
YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK 


Kıvılcımlı'nın Burjuva Devlet ve Ordu 


öldürmüş, Çin'de bilim ve teknoloji açısından geriliği daha da sertleştirmiş ÇKP yöneticileri, şimdi batı dünyasından teknoloji know-how dilenmek için çeşitli çabalarını yoğunlaştırıyorlar. 
Bu çabaların en önemisi Sovyetler Birliği'nin uslanmaz bir saldırgan olduğunu dünyaya yaymak, bu yolla Sovyetler Birliği'ne karşı yapılacak bir savaşta engin insan kaynaklarına Amerikalı 'Şahinlerin iştihasını çekmektir. 


“Ben sosyalistim" deyip lafazanlıklar ve sınır uyuşmazlıklarıyla vaktini geçirmesi , hüner ve bilgi- yi, uzmanlığı çoşku yanında sıfır değerinde sayması nedeniyle Çin Batı teknolojisini alabilmek, yada olabildiği kadar uzcuza kapatabilmek için batılılardan çok Sovyet düşmanı olmakta, bu yanıyla onlara yaranmak istemektedir, Ancak Çin yetkilileri dünyaya bilimsel gözle bakmayı bilmediklerinden Batı dünyasının bugün İçin Anti-Sov yetizme de eskisi kadar istekli olmadığını olamayacağını anlayamıyor. 


"Çin liderleri kalabauk insan deposunu o ke- 


yoluyla 


ince diplomasi yaptığını sanıyor. All. 
Dünya savaşı öncesinde batı blokunun Sovyetler'i ezdirmek için Hitler'e engel olmak istememelerin- den bazı dersler almışa benzer. Hitler'in anti komünizm silahını şimdi anti-sovyetizm şeklinde kullanmak istiyor." 

Burada sözler, samimi bir "demokratik sol"cu- nun görüşlerinden daha çok, Moskova yanlısı TKP'nin görüşlerine benziyor. 'Tartışma' dergisi, sayfalarında böyle yazılara yer verdiği sürece, Moskova yanlılarının ve yeni: Hitler Brejnevin desteğini kazanabilir, Ama bu hiç kimseye hele "Demokratik Sola hiç mi hiç hayır getirmez. 


Bu yazıdan sonra, 
CHP Gençlik Kolları Başkanı Süha Akıncı'nın, derginin aynı sayısında şu sözleri yer alıyor: 


"Partimiz içinde DE-MOKRATİK SOL doğrultumuzla tutumumuzla bağdaşmayan herkes ile mücadele edilecektir. 
CHP içinde TRUVA ATI rolünü oynamak isteyenlerin oyunlarını bozacaaz." 


Süha Akıncı'nın haklı 


Teorisinir Eleştirisi 


SELÇUKLU VE OSMANLI FEODALİTESİNİN DOĞUŞU ÜZERİNE BİR İNCELEME 
Osmanlı devleti göçebe gelenekleri ezilerek kuruldu / H. Kıvılcimlı'nm Osmanlılar- da sınıflarüstü devlet ve ordu teorisi / Kandaş örgütlenmeden askeri demokrasiye / Osmanlı devletinin doğuşu: Göçebe dem okıasisinin sonu / Feodal ilişkiler kabile savaşçılığının mezarını kazdı / Sipahi "milet fedaisi" mi? / Osmanlı devletinin kuruluşunda sınıflar ortadan kalkmadı / Sosyal barış değil sını savaşı / Osmanlı devleti: Feodalitenin baskı aracı / Osmanlı ordusu: Feodalternin baskı gücü / Ordunun volü ve anlamı, 5 Lira 


necati güngör 
SEVGİ EKMEKTİR HİKAYELER LE) Yeryüzü yayınları 


Isteme adresi Pk 1384 Sirkeci IST 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fe ya da bu kefeye koyma yolunda ' pazarlıklar yaparak denge politikasıyla her iki bloku ya tehdit ya da kandırma 


olarak "Truva atları" nı eleştiren demecinin , Truva atlarının boygösterdiği dergide yeralması çelişme değil mi? 


(Em 


irkçılar ve masonlar 


| "Tevhid'in 12. sayısında komandolar tarafından 
bir süre önce öldürülen Metin — Yüksel'in Malat- 

I ya'da "ruhuna Fatiha okuyarak" anan bazı öğ: rencilerin, ırkçılar tarafından sıkıyönetime şikayet edildiği bildirilerek, komandolarla masonlar arasındaki ilişkiye değiniliyor: 5 
''Malatya Meslek Yüksek Okulunda Şehit Metin Yüksel Kardeşimizin ruhuna Fatiha okuyan, 

| Mü'min gençler.., Irkçılar tarafından Sıkı-Yöneti- 


me şikayet edilmişler.. "İslam ahlak ve Fazileti" | 


diyenlerin, bir şehidin ardından okunan Kur'an'a bile tahammül edememeleri, bana Resulullah'ın (S.A.V) Mekke dönemini hatırlattı. Hani o toplumda da, Kur'an'ı dinletmemek için binbir yola başvurmuşlardı...Hele hele "Yeşil Komünistler" diye ırkçıların tahtaya yazılar yazmaları, durumu daha iyi gösteriyor, Çünkü "Yeşil Komünistler" lafını Türkiye'de 'Masonlar' üretmişlerdi. Şimdi ırkçılar kullandığına göre epeyce gelişme var!... 


Vissi 


D 


Proleter 
Devrimci 
Aydınlık 
SECMELER | 


1969.197 


Bu derleme, proleter devrimci hareketin 1969—1971 yıllarında sürdürdüğü ideolojik ve siyasi mücadelelerin en önemli belgelerinden oluşmaktadır. Proleter Devrimci AYDINLIK, İşçi-Köylü ve Türk Solu dergilerinde yayınlanan yazılar, bu dönemin tarihine ve proleter devrimci hareketin geçmişine ışık tutmaktadır. Mihri Belli revizyonizmine ve maceracılığa karşı yürütülen iki çizgi mücadeleleri, Türk Solu ve AYDINLIK  dergilerindeki bölünmelerin temelini oluşturan ideolojik o saflaşmalar... Doğu Perinçek'in bu dönemi değerlendiren geniş önsözüyle. 

Elinizdeki birinci kitap, 1969—1970 yıllarını kapsamaktadır 


X 


AYDINLIK 


YAYINLARI 
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ANKARA(ÖZEL) 
Merkez Ceza Kurulu, İstanbul bölgesi jimnastikçisi Çiğdem Özkan'a iki ay ceza verdi. Çiğdem Özkan Ankara'da yapılan Türkiye *jimnastik Şampiyonası sonunda haksızlık yapıldığı yolunda iddialarla ilgili olarak 'jimnastik Federasyonunu eleştirmişti. 

Özkan, Ocak ayı içinde Jimnastik Federasyonuyla ilgili açıklamalarında şunları söylemişti: 

"Kendi adamlarına maaş bağlansın diye puanlarla oynayanlar mi 


istersiniz, asimetrik barı indirip süperlerini yutturanlar mı dersiniz... 
Ama ilgililer yarışmalardan önce gelen 
TV kKameramanlarına şunları şunları çekeceksiniz dediler. Yani daha önceden çekimi yapılanlar ne hikmetse şampiyon olmuşlardı. . . 
Demek ki şampiyonlar önceden belli idi. 
Bizimkiler harika çocuklarının hareketleri halka hoş görülsün diye 2.30-1.50 olan ölçüyü alçalttılar. Kısa boylu harika çocuklarına göre ayarladılar, ,." 


Çeşitli çevreler öz- 


Çiğdem Özkan'a Jimnastik Federasyonunu eleştirdi diye 
2 ay ceza v 


vei 


bir kız sporcu [E ; açtı ağzını 


yumdu 


gözlerini 


kan'a yaptığı eleştiri- den dolayı ceza verilmesini, sporcular üzerinde uygulanan anti demokratik baskının bi- 


Bakalım Çakmur, 3530 sayılı 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü KURALLARININ ÖNÜMÜZDEKİ 


Yasasını ne zaman uygulayacak? 


ANKARA 

Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel çakmur, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaptığı sekiz günlük geziyi tamamladı. Çakmur bu gezisi sırasında ikisi Akdeniz, üçü Karadeniz bölgesinde olmak üzere beş spor salonunu hizmete açtı. 

Bakan Yüksel Çakmur 12-14 Mart günleri Mersin, Adana ve Hatay illerinde incelemeler yaptı, bu arada Adana-Karataş ve Mersin Erdemli Spor Salonlarını hizmete açtı. 

16-20 Mart günleri de Karadeniz gezisini yaptı. 
Bu gezisi sırasında da Giresun, Akçaabat ve Sürmene Spor Salonlarının açılışını yaptı. 

Çakmur Mersin-Erdemli hariç diğer dört spor salonunun "Bu tesisler halkın ve gençliğin öz malıdır. Salonların gerçek sahipleri sizlersiniz" diyerek gençlere açtırdı, 

Gençlik ve Spor Ba- 


kanı Yüksel Çakmur bu gezileri sırasında özetle şu konuşmalar: yaptı. 
“Amacımız semt sahaları, açık spor alanları, salonlar, yüzme havuzları ve özellikle ilçelerde gereksinme duyulan stad yapımıdır. Bunlar göreve geldiğimizden bu yana yatırım politikamızın ana tesisleridirler. Yatırımların gerçekleşme oranının yüzde 82'ye çıkması bu alanda attığımız adımları da kanıtlamaktadır Açtığımız salonlar ve tüm spor tesisleri, gençler arasında barışı sağlamada birer köprü olacaktır. Sporumuzda onurlu düzeyi, gençler arasında barışı mutlaka sağlayacağız." 

3530 SAYILI YASA'YA 
İŞLERLİK KAZANDIRILACAK 

“Biz sporumuzun geuşmesi, başarıya ulaşması için amatör spora, öze, temele yöneldik. Herkes için, sağlık için spora inanıvoruz 


AKDENİZ BİSİKLET TURU YARIN ADANA-MERSİN 


layacak. 


11. Akdeniz Turunda 


ETABI İLE BAŞLIYOR 


11. Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu yarın koşulacak 70 kilometrelik Adana — Mersin etabı ile baş- 


ANKARA 


Akdeniz Bisiklet Turuna, Türkiye ile B.Almanya A ve B, Çekoslovakya ve Bulgaristan A takımları la katılacak. Daha önce tura katılacağını bildiren isviçre son anda katılmayacağını açıkladı. 


koşulacak etaplar şöyle: 


25 Mart Adana — Mersin 70 km. 


26 Mart Mersin — Silifke 84 km. 

27 Mart Silifke — Anamur 138 km. 
28 Mart Anamur — Alanya 127 km. 
29 Mart Alanya — Antalya 134 km 


MİLLİ BİSİKLET TAKIMIMIZ BUGÜN AÇIKLANIYOR 
11. Akdeniz Turu'na katılacak Bisiklet A ve B takımlarımız bugün Adana'da antrenörleri Mustafa 


Palaska ve Sadık Keleş 


tarafından açıklanacak, 


kampta bulunan iki bisikletçi takım kadrosundan 


çıkarılacak 


Üniversite-Yüksekokullar Masa Tenisi Birinciliğinde, Yüksek Islam Enstitüsü 


birinci oldu 


İZMİR 
İzmir Atatürk Spor Salonunda sona eren, Üniversite ve Yüksek Okullar Masa Tenisi Birincili- gi'nde Yüksek İslam Enstitüsü şampiyon oldu. 
Erkekler arasında yapılan ve 3 gün süren yarışmalarda Ege Üniversitesi ikinci ve Buca Eğitim Enstitüsü takımı da üçüncülüğü elde etti. 


Kızlararası yarışmalai - da Buca Eğitim Enstitüsü birinci, Ege Üniversitesi de ikinci oldu. 


Tek Erkeklerde sıralama şöyle: 

1— Yalçın Siper (Buca Eğitim Enstitüsü), 

2— Ömer Ceylan ( Yüksek İslam Enstitüsü) 

3— Cihan Hazer (Yüksek İslam Enstitüsü). 


erildi 


Çiğdem Özkan'ın açıklamasının yer aldığı ga. 


Sr A ŞAHİT OLDUĞU “KEPAZELIKLERI" GÖRDÜKTE SONRA Şi SPORCULUĞUNA SON VERDE 


Le) 


zete küpürü 


Cèza Kurulu, dört amatör kulüp yöneticisi ile 
11 amatör futbolcuya 6 
aydan 3 yıla kadar değişen cezalar verdi. 


rer parçası olarak değerlendirdiler ve bu durumu tepkiyle karşıladılar, 

Öte yandan Merkez 


JUDO FEDERASYONU 


GÜNLERDE AÇIKLANMASI BEKLENIYOR 


İSTANBUL(ÖZEL) 

Judo Federasyonu Kurullarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

Elde edilen bilgilere göre Judo Federasyonu 

Kurullarının şu isimlerden oluşması bekleniyoti! 


Mesci, 


taş. 

3020 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yasasına daha demokratik bir yapı kazandıracagız. Daha işler hale getireceğiz. 

İtici güç yönetmeliği, serbest giriş kartı ve yüzde 8'lere ek olarak 1630 
sayılı Dernekler Yasası- nın 50, maddesini değiştirerek, zor koşullar altında çalışan fedakar amatör kulüp yöneticilerine devletin yardımını sağlayacağız." 


Öte 


Hakem Kurulu: Nurdan Canca, Ahmet Berkol, Ayhan Sezgi, Kutlu Ural, Metin Özkan Teknik Komite: İbrahim Öztek, Yılmaz 


Yenisey 
Yönetim Kurulu: Ercan Yılmaz, Ahmet Ümit Türegin, Necmi Arzık, Hüseyin Bek- 


60 VE 71 KİLO GÜREŞÇİLERİ 


da Türkiye'yi temsil edecek olan Judo Milli Takımının kesin kadrosu belli oldu. Bilindiği gibi geçen hafta Milli Takımı seçme müsabakalarında 60 ve 71 kiloda kimlerin Milli Takıma girecekleri belli değildi. 
Önceki “gür “yapılan séĝmelerdë 'bü Kilolar. 
da Milli Takıma girecek sporcular belirlendi, Buna göre 60 kiloda Ahmet Özdemir, Halil Karbeyaz, 71 kiloda Muğlfafa Balcı, Muzaffer Sudan Milli Takımı temsil edecek. 


Namik Ekin, Özcan Benli, Ferudun 


BELİRLENDİ yandan Balkan Judo Şampiyonasın- 


Tersanenin güreşçileri kulübün açılışında toplu halde görülüyorlar. 


HALİÇTERSANESİ 
GÜREŞ KULÜBÜ AÇILDI 


İSTANBUL (THA) 
Haliç Tersanesi Güreş Kulübü dün yapılan törenle açıldı. Düzenlenen törende Denizcilik Bankası Genel Müdür Vekili Cemal Çavuşoğlu, Fila Asbaşkanı Fehmi Emre ve eski Dünya Şampiyonları da törene katılarak birer konuşma yaptılar. 


Fila Başkanı Fehmi Emre, güreş kulüplerine gösterilen ilgisizliğe değinerek şunları söyledi: 


“Türkiye'nin en eski kulübü olan Tersane Güreş Kulübü buradan yetişen ve yıllarca milli mayoyu giyerek Dünya Sampiyonalarıve Olimpiyatlarda bayrağımızı defalarca göndere çektiren güreşçilerimizin kulübüdür. Fakat son yıllar- daki ilgisizlik Haliç Tersanesi Güreş Kulübünü bugünkü duruma getirmiştir. 
Bu kulüpte takım kurmakta bile güçlüklerle karşılaşılmaktadır. En kısa zamanda bu kulübün başarılarını görmekten kıvanç duyacağız" dedi. 


Yetkililer, Rusya'dan 


FAZLA KILOSUNU 
ATMAK IÇİN 
SAUNAYA GİREN 


DANİMARKALI 
BOKSÖR 
PETER SOHOLM 


SICAK 
ÇARPMASINDAN 
CANVERDI 


KEMAL KOÇ, 


Danimarka Amatör, Boksu, yine bir facia gördü. 28 yaşında olan Peter Soholm adındaki Danimarkalı boksör, Dani- 


.  mesiydi. 


marka Amatör Boks Şampiyonasına 4 saat kala saunada can verdi. 
Hastaneye kaldırılinasına rağmen genç boksör kurtarılamadı. Yetkililer boksörün ölüm nedeninin sıcak çarpması olduğunu belirttiler. 
Boksörün saunada kalmasına neden, boks kaidelerine göre kilosun- dan 700 gram fazla gel-Boksör fazla kilolarını atmak için saunaya girdi ancak bir daha saunadan, cıkamarı. 
Boksör saygada cansız olarak arka ı tarafından görülmesine rağmen bu tip olaylar çok az olduğundan fazla dik- 


kat çekmedi. 

Boksörün kaybolması tartı saatinin dolmasın- dan sonra farkedildi. Yönetmenletden biti boksörü atamaya gittiğinde, boksörü saunanın kapısı- nın arkasında cansız olarak buldu. 

Spor doktorunun kalp masajı ve mekanik solunum verme çabaları sonuç vermeyince boksör hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri boksörün ateş derecesinin can verdikten sonra 42 derece olduğunu bildirdiler, 

Bu olay Danimarka'da bir başka boksörün maçtan sonra ölmesinden iki 

“ ay sonra meydana geldi. 


şimdi de spor tıbbi uzmanı getirtti 


İSTANBUL (AA) 

Türkiye ile Rusya arasında bir süre önce imzalanan İkili Spor Anlaşması çerçevesinde İstanbul'a gelen Sovyet Spor Tıbbı Uzmanı Dr. L. Legonkova 

25 Mart Pazartesi gününden itibaren 
Anadolu Spor Akademisinde çalışmalarına başlayacak. 

Anadolu Spor Akademisi, Spor Tıbbi Merkezinin yeniden düzenlenmesi ve aygıt donatımı çalışmalarına yardım edecek olan Dr. L. Legonkova, İstanbul'da kalacağı süre içinde akademi öğrencileri ile sporculara çeşitli konferanslar verecek. Sovyet Spor Uzmanı Dr. L. Legonkova ilk konferansını 25 Mart Pazartesi günü Saat 10.30'da Türkiye Spor Yazarları Derneğinde basın toplantısı düzenleyecek. 


24 Mart 1979 


Aydınlık 


Urfa'da önceki gün yaralanan öğrenci öldü 


(Baştarafı 1. sayfada) na alınan Urfa Lisesi 2. 
sınıf öğrencisi Müslim Polat dün saat 04.00 
sıralarında öldü. 

Ölen öğrencinin Vi-Yanşehir'de toprağa verildiği bildirildi. Cenaze töreni sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. 

İlgililer ölen ve öldü: ren öğrencilerin İGD üyesi olduklarını söylediler. 


KIZILAY'DA KORSAN EYLEM 

Ankara da Dev-Gençliler otobüslerle Kızılay'a gelmekte olan ODTÜ öğrencilerine korsan eylem yaptırdılar. Olaydan sonra birgrup öğrenci Kızılay'da duran polisler tarafından gözaltına alındı. 

Kızılay'a gelmeden önce otobüslerin içinde konuşma yapan Dev Gençliler 12 Mart'ta faşist bir sıkıyönetim oldugunu, bundan sonrada 
30 Martta Mahir Çayan 
ve arkadaşlarının öldürüldüklerini söyleyerek, 'Şimdi biz otobüslerle Kızılay meydanına gideceğiz, orada onları anacağız. Slogan da atılabilir. Korkmayın, dağılmayın ' gibi uyarılarda bulundular. 

Daha sonra öğrencileri indiren Dev-Gençliler, "Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş" "30 Mart Hesabını Soracağız", "Tek Yol Devrim sloganlarını attılar. 1-1,5 dakika Dikimevi-Bahcelievler yolunu kesen Dev-Gençliler daha sonra dağıldılar. 

Olaydan sonra Kızılay'da duran polisler panzerlerle harekete geçerek biz.grup öğrenciyi gözaltına aldı. Kızılaya s gelen otobiis sayısının 6-7 civarında olduğu bildirildi. 

HACETTEPE'DE 

Hacettepe TIP'ta SGB ile Halkın Kurtuluşu taraftarları pullama yüzünden taş ve sopalarla çatıştı. 

SGB'nin 'Kahrolsun Sıkıyönetim ' yazılı pullar yapıştırması üzerine Halkın Kurtuluşu taraf- 


tarları "Siz bu pulları yapıştıramazsınız, biz yaparız" diyerek SGB' 


lilere saldırdıkları ve çıkan çatışmada üç kişinin yaralandığı öğrenildi. 


17.00 HABERLER 
17.30 FLİPPER 


8.30 AFRİKA 


19.30 
20.30 HABERLER 
21.15 BEŞ DAKİKA Çalışma hayatında laşılan güçlükler ele 21.20 ZE 


23.00 BARETTA 
23.30 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 
05.05 Türküler 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.02 Çocuk Saati 10.01 Arkası Yarın 10.21 Oyun Havaları 10.30 Hafta Sonu (1) 13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 16.05 Ankara Radyosu Çok Sesil Korosu 
16.20 Halk Müziği Sanatçılarımız 
16.40 Tanaolar 


TRT2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Türküler Geçidi 

09.20 Gönül Telimizi Titretenler 

10.10 Türk Hafif Müziği 

10.30 Şarkılar 

11.30 Türküler 

11.45 Küçük Konser 

12.45 Türküler 


14.00 Öğretmenler Odası 14.20 Şarkilar 

14.35 Türküler 

15.00 Dilden Dile 

15.20 Şarkılar 

15.50 Türküler Geçidi 


TRT3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 

08.00 Sabah Konseri 

09.00 Merhaba 

10.00 Müzik Stüdyosu 

11.00 öğleye Doğru 

12.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 

13.00 Müzik Köşesi 

13.45 Müzik Bahçesinden 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.X. adına sahibi: FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


17.05 EVDEKİ DOKTOR 


18.00 GUGUKLU SAAT 
Kam zaman kavramı anlatılıyor 

Kongo nehri üzerindeki sekiz günlük yolculuktan sonraki kara yolculuğu anlatılıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sömürge yönetiminin ortadan kalktığı ancak sömürünün durmadığı anlatılıyor. Pigmeler tanıtılıyor 

AMAN TÜNELİ 


la yararları ve karşı- in: 


or. 
TİNLER ALTINDA 
22.00 CUMARTESİ GECESİ 


20.30 Haftanın Ülkesi 


13.15 Çesitli Klasik Müzik 2390 Re 22.30 Hafif Müzik 23.00 Caz Sevenler İçin 23.55 Saz Eserleri 23.55 Kapanış 


Ankara Valisi Tekin Alp, önceki gün Midgs yakalanan Asaf 

ündüz, adlı kişinin Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazar Abdi İpekçi'nin katili olmadığını açıkladı. 

Alp yaptığı açıklamada, Asaf Gündüz'ün Ankara'da meydana gelen bir yaralama olayın- dan dolayı arandığını bildirdi. 

İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneşde Abdi İpekçi'nin katil zanlısı olarak yakalanan kişi hakkında "zayıf bir ihtimal'' dedi. 

Sıkıyönetim Eşgüdüm toplantısından ayrılırken bir gazetecinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Güneş, Abdi İpekçi' nin katli zanlısı olarak bir kişinin yakalandığını doğruladı, ancak olayla ilgisinin araştırıldığını ifade ederek şunları söyledi. "Olayla ilgili olarak yakalanan bir kişi var. Olayla ilgili olarak aranıyordu, ancak henüz o ölçüde konu aydınlanmadı. 
Katil zanlısını Ankara'ya getirdik konuyu araştırıyoruz." 

Önceki gün Mardin'in Midyat ilçesinde yakalanan Asaf Gündüz'ün Abdi İpekçi'yi öldüren kişiye çok benzediği bildiriliyor. Asaf Gündüz'ün komando olduğu ve Seydişehir Alüminyum tesislerinde işçi olarak çalıştığı ve bir çok olaya karıştığı için de arandığı öğrenil- 


di. 
SULUOVA'DA 

Suluova'da bir süre önce çıkan olaylarla ilgili olarak 4 kişi tutuklandı. 

Olayla ilgili olarak yakalanan Hüseyin Hatipoğlu, Yahya Okçu, Kenan Aksu ve Selahattin Gündem önceki gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu görüldüler ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 


GAZİANTEP'TE 

Kent merkezinde 
Mehmet Sevimli adındaki bir şöför vurularak öldürüldü. 

Edinilen bilgilere göre, 27 DZ 393 plakalı taksiye binen, kimliği belirsiz kişiler Hacıbaba semtine- »gelince otoyu durdurdular. Silah ses- 


17.02 Dilek Kutusu 

17.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

20.15 Konuşa Konuşa 

20.35 Fasıl 

21.02 Türk Hafif Müziği 

21.17 Şarkılar 

21.30 Dinleyici İstekleri 

22.02 Hafif Müzik 

22.30 Beraber ve Solo Şarkılar 

23.00 HABERLER 

23.10 Cumartesiden Pazara 

01.00-( .00 Gece Yarısı 


17.30 Yurttan Sesler 

18.00 Beş Çizgiden 

18.45 Türküler 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Beraber Şarkılar 

20.15 Ankara Radyosu Çoksesil Korosu 


21.00 Müzik Söyleşileri 


Türküler 


15.00 Günün Konseri 16.00 Anıların Müziği 17.00 Çağdaş Türk Sanat Müziği 
18.00 Gençler Í çin 20.00 Dünden Bugünden 21.00 Günümüzde Caz 22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cumartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


leri üzerine olay yerine gelenler, genç şöförü direksiyon başında ölü olarak buldular. 
İSTANBUL'DA 

Bostancı'da 9-10 Mart günlerinde meydana gelen ve Yaşar Taştan, Ersin Ercüment adlı şoförlerle, Hukuk Fakültesi öğrencisi Muharrem Ali Sosyal'ın o yaralanmaları ile sonuçlanan olayların sanıkları olarak 5 kişi yakalandı. 

Yapılan açıklamaya göre, Yaşar Taştan, Ersin Ercüment ve Muharrem Ali Sosyal'ın Recep Güler tarafından yaralandıkları saptandı. 
Suçunu itiraf ettiği belirtilen Recep Güler'in üzerinde apılan aramada bir adet tabanca bulunduğu bildirildi. 

Sanıklardan Ümit Yaşar Kazak'ın Recep Güler'e yardım ettiği açıklanırken, Bilgin Özkayak Galip Somalp ve Metin Çalık hakkında bilgi verilmedi. Sanıkların Sıkıyönetim makamlarına teslim edildiği bildiril- 


di. 
e Küçükbakkalköy'de önceki gece Mehmet Başkaya ve Şeref Aslan adındaki öğrenciler bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan iki kişi Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. 
BURSA'DA 

Kemerçeşme Mahallesinde önceki gün silahlı saldırı sonucu tabanca ile vurularak öldürülen Taner Kalkancı adındaki lilise öğrencisinin, katil zanlıları olarak gözaltına alınan Turan Eser ile Hil- mi Çandır'ın tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. 


Samsun” da MHP'nin bugün yapılacak mitingi dolayısıyla geniş 


önlemler alındı e Dün ve önceki gün 

Samsun'da yer yer 

olaylar çıktı 


MHP, bugün Samsun'da Türkeş'inde katılacağı bir miting yapıyor. 

Miting nedeniyle kentte durumun gergin olduğu ve bir provokasyon ortamı yaratılmak istendiği bildiriliyor. 
Şehirde, yabancı kişilerin çoğaldığı ve komandoların 1500 kişilik vurucu gücünün önceden kente getirildiği öğrenildi. 

Öte yandan komandolarla, Türkeş'in kente gelmesini istemeyen gruplar arasında yer yer çatışmalar çıktı. 
Mecidiye ve Dörtyol semtinde çıkan çatışmalarda çok sayıda mermi yakıldı. Olaylarla ilgili olarak 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Samsun Tekel Başmüdür Yardımcısı ve Sigara Fabrikası Müdürü Bayram Ali Yıldırım'ın lojmanına tahrip gücü yüksek patlayıcı madde atıldı. Patlama sonucu Yıldırım ailesinden 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldılar. Bu arada Eğitim Enstitüsü öğrendisi komando İbrahim Özer silahlı saldırıya uğradı. İbrahim Özer'in bir süre önce Tokat'ta bir kahveye ateş açtıktan sonra öldürülen İsa Yılmaz için mevlüt okuduğu ve evden çıkınca kurşunlandığı ileri sürülüyor Böylece hava gerginleştirilmeye çalışılıyor. 

Dün saat 17.00 sıralarında da CHP Merkez İlçe İdare Kurulu üyesi Ahmet Cerit, bir grup komandonun saldırısına uğradı. 

Karadeniz Dev-Genç Genel Merkezi bir tabanca ve yasak yayın bulun 
duğu gerekçesiyle, 45 
gün süre ile kapatıldı Dün yapılan aramada, aynı derneğin Samsun Şubesi ile Dev-Lis Samsun Şubesi de, yasak yayın bulunduğu kaps | 


45 gün süreyle kapatıldı. 
Samsun Valisi Rıfat Kaplan, yürüyüş ve mitingle ilgili olarak geniş güvenlik önlemlerinin alındığını, çevre il ve ilçelerden takviye birlikler getirildiğini açıkladı. 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAME9A 


Yazı İşleri Tel:26 5244 
İdare Tel: 26 54 37 


Butto hakkında karar bugün açıklanıyor 


RAVALPİNDİ 
(AJANSLAR) 

Pakistan Yüksek Mahkemesinin, idamına karar verilmiş olan eski Başbakan Zülfikar Ali Butto" nun itirazları üzerine alınacak son karan bugün 


açıklanıyor. 
Mahkeme, geçen ay yaptığı toplantıda 3'e 


karşı 4 oyla Butto'nun idamını (o kararlaştırmış, ancak itiraz yolunun da açık olduğunu bildirmişti. 

Bunun üzerine yapılan itiraz, 24 Şubat günü dinlendi, ancak öngörülmesine rağmen karar 17 
Martta açıklanmadı. Bu fuel-oil tüketen çimento, şeker sanayii gibi 


Akaryakıtın... 


(Baştarafı 1. sayfada) Türkiye'de tüketilen toplam akaryakıt miktarı 15 
milyon 174 bin 800 ton. 
Bunun önemli bir kısmı ithal ediliyor ve bunun için 2,2 milyar ödeniyor. 

Tüketilen akaryakıtın yüzde 46,6'sı fuel oil, yüzde 28'i motorin, yüzde 14.2'si benzin, yüzde 5'i tüpgaz, yüzde 3.5'u gazyağı, yüzde 2.5'u ağır bir tür fuel-oil olan nafta. 

Bu akaryakıtın çeşitli alanlardaki dağılımı ise şöyle: 

Ulaştırma yüzde 32.6, sanayi yüzde 31.8, ısıtma yüzde 16.2, enerji yüzde 18.7, tanm yüzde 5.6 

Ancak daha ayrıntılı bir döküm yapıldığında Türkiye'de en çok tüketilen akaryakıt türünün sanayi alanında kullanılan fuel-oil olduğu ortaya çıkıyor: Yüzde 27.9 


Diğer kullanım alanları ise şöyle: 

Ulaşımda kullanılan motorin: Yüzde 18.1 

Ulaştırmada kullanılan benzin: Yüzde 13.8 

Elektrik (o üretiminde kullanılan fuel-oil: Yüzde 10.5 

Isıtmada kullanılan fuel-oil: Yüzde 7.5 

Tarımda kullanılan motorin: Yüzde 5.5 
Isıtmada kullanılan 

az: Yüzde 5 
sıtmadakullanılan gazyağı: Yüzde 3.4. 

Enerjide özellikle jeneratörlerde kullanılan motorin: Yüzde 3.3. 

Diğer alanlar: Yüzde 


tül 


5. 

Uzmanlar böyle bir dağılım tablosu karşısında trafiğe tek—çift plaka uygulaması getirilmesinin önemli bir tasarruf sağlamayacağına işaret. ediyorlar. 
Uzmanlar yüzde 13.8 
olan ulaştırmada kullanılan o benzinin en 


fazla yarısının özel arabalar tarafından kullanıldığını, tek—çift plaka uygulamasının ancak yüzde 1 oranında bir tasarruf yaratacağını belirtiyorlar. 

Hükümetin de uzmanların bu görüşüne katılarak tek—çift plaka uygulamasından vazgeçtiği bildirildi. 

Uzmanlar gene aynı şekilde aydınlanma için kullanılan gazyağının toplam tüketim içindeki payının çok az olduğuna işaret ederek, yüzde 3.5 
oranındaki bu tüketimi 
kısmak için yüzde 100 
oranda zam yaparak gazyağının litresinin 5 lira- dan 10 liraya çıkarılmasını gereksiz ve anlamsız bir uygulama olarak değerlendiriyorlar/ 

Uzmanlar akaryakıt tüketiminin kısıtlanması için öncelikle fuel-oil ile çalışan santrallerin devre dışı bırakılması için gerekli önlemlerin alınmasını çok büyük oranda 


sanayii dallarında fuel-oil yerine kömür kullanılmasının; şehirlerarası ulaşımda sas olarak ağırlığın demiryoluna verilmesini, tüpgaz yerine havagazı üretiminin artırılmasını öneriyorlar. 
Çeşitli kuruluşların da hükümete benzer öneriler götürdüğü bu yolda çalışmalar yapılacağı öğreniidi. 
durumda, mahkeme itirazı reddedecek olursa Butto için tek çözüm, Devlet Başkanı Ziya-ül Hak'tan af dilemek olacak. Ancak Butto ve yakınları, bu yola asla başvurmayacaklarını daha önce açıklamışlardı. 
Ancak, Butto'nun bir amcasının, af sağlamak için bazı girişimlerde bulunduğu bildirildi. 
Yüksek Mahkeme- nin kararı bozması halinde Butto, ömür boyu hapse veya daha kısa süreli bir hapis cezasına mahkum edilebilecek. 


ZİYA—UL HAK'IN 
TEHDİDİ 

Pakistan Devlet Başkanı ve Sıkıyönetim Komutanı Ziya'ül Hak, bir gazetede yayınlanan demecinde Butto'nun itiraz dilekçesinin kabul edilmesi halinde bile, eski Başbakan hakkında yeni suçlamalar bulundugunu söyledi. Böyle bir durumda Butto'nun yeniden yargılanacağını belirten Ziya-ül Hak, "Ancak Butto'nun Devlet Başkanından af dilemesi halinde durum değişebilir' şeklinde konuştu. 
Ziya-ül Hak, bu konuda elinde bazı belgeler olduğunu sözlerine ekledi. 

Pakistan'ın Ulusal Bağımsızlık Bayramı gününde bir konuşma yapan Devlet Başkanı Ziya-ül Hak, ülkede genel seçimlerin 17 Kasım 1979 
tarihinde yapılacağını açıkladı. 


Taraki”nin... 


(Baştarafı 1. sayfada) meç veren Afganistan Devlet Başkanı Nur Muhammed Taraki, hükümete kârşı mücadele 


eden Müslüman savaşçılara saldırdı. "Bu sözde Müslümanlara karşı Afgan halkının cihad ilan ettiğini"öne 


süren Taraki, Kabil yönetimine karşı çıkan güçlerin "dışarıdan kaynaklandığını'" iddia etti. 

Müslüman liderlerin Londra ve Paris radyolarına demeçler vermesini de kınayan Afganistan Devlet Başkanı, açıkça isim vererek Pakistan ve İran'ı suçladı. Tahran ve Ravalpindi'nin Afganistan'- daki Müslüman savaşçıları kınaması gerektiğini ileri süren Taraki, Pakistan ve İran'ın ülkesinin iç işlerine karıştığını iddia etti. 

MOSKOVA 

RADYOSUNUN 

İTİRAFI 

Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili olarak bir yorum yayınlayan Moskova Radyosu, "Afganistan devrimci hükümetinin, o karşı-devrimci bir direnişle karşılaştığını" belirtti. 

Öte yandan TASS Ajansı da, yine aynı konuda yaptığı yayında, Afganistan'daki n yancıların" yabancı güçler tarafından yönlendirildiği görüşünü tekrar etti. TASS bu iddiasını kanıtlamak amacıyla, hükümete karşı mücadele ederken yakalanan askerlerin üstünde Amerikan dolarları bulundu; Bunu ifea etti, G 


16 Mart günü İstanbul Universitesi önünde faşistlerin bombalı saldırısında yaralanan ve kurtarılmayarak 24 Mart günü hayata gözlerini kapayan arkadaşımız Cemil Sönmez'i saygıyla anıyoruz. Anısı mücadelemize ışık tutacak. 

Kontrgerilla ve MHP'den hesap soralım. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad, 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok 
25/3, Konak Tel: 13 10 90 , 25 25 54 


ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113. Sok Seter Iş Hanı, Kat:3 No: 16, Tel: 17 493, 


Arkadaşları 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str, 4 


Tel: 
0611/74 70 38 
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Anayasa Mahkemesi kararı mahkumların | lehine yorumlanmalıdır 


zanmışlardır. 


tedir. 


gıdır. 


öbürlerinin 2.5 yıl daha içeride kalması gibi, insanlıkla bağdaşmayan bu son eşitsizliği ne yapıp yapıp önlemeli- 


hukukla, adaletle, 


dir. 


Mahkumları yıllardır huzursuz eden 


faz yasalarını. 


şilikle mahkumlar cezalarının her 30 günü içın 6 
gün üzerinden yılda 72 gün ek indirimi hak ka- 


Ayrıca bir de 1975'de çıkarılmış olan af yasası vardır. Bu da 1974'den önce ceza almış bütün mahkumların cezasından 12 yıl indirmek- 


Şimdi mesele yılda 72 günlük ek indirimin 
24 yıl üzerinden mi, yoksa af indirimi düşüldükten sonra kalan 12 yıl üzerinden mi hesaplanaca- 


Görülen odur ki Niğde Cezaevi Savcısı, ek indirimi 12 yıl üzerinden hesaplamaktan ve böylece de Niğde'deki müebbetlerin 24 yıl üzerinden hesaplanan başka cezaevlerindeki müebbetler- den 2,5 yıl fazla yatırmaktan yanadır. Kendisi ile yapılan uzun tartışmalar da fayda vermemiştir. 

Anayasa Mahkemesinin müebbetlere ilişkin son kararına rağmen savcıların yeni bir eşitsizliğe girişmelerini iyiniyetli bir davranış olarak değerlendirmek imkansızdır. Savcılar arasındaki görüş ayrılığının müebbet mahkumların cezaevinde geçirecekleri sürede 2.5 yıllık bir fark yatatması ve bazılarının fazladan 2.5 yıl yatırılması kabul edilebilecek bir şey değildir. 

“Şüphe sanığın lehine hukukun temel ilkelerindendir ve bu görüş ayrılığı bu ilkeye göre çözümlenmelidir. 

Ne var ki Adalet Bakanlığı İnfaz Yasasına yaptığı eki: savcıların taş yürekli olanlarına gün doğuracak bir biçimde kaleme alınmıştır. Nitekim Niğde Cezaevi Savcısı kendisini bu ek madde ile savunabilmektedir. 

Adalet Bakanlığı ayda 6 günlük bir indiriminin 3'de bir şartlı salıverme düşüldükten sonra geriye kalan 24 yıl üzerinden hesaplanması için savcılara yol göstermelidir. 


. mahkumun lehine değiştiriyorum diye müjdeler verdikten sonra müebbetleri ikidir eşitsizlikle karşı karşıya bırakan 


(Baştarafı 1. sayfada) 


rumlanır'" ilkesi 


mahkum salıverilirken 


Adalet Bakanlığı'nın bu eşitsizliği ortadan kaldırması artık boynunun borcu olmuştur. 


| Bir kısım müebbet 


A 


Ecevit: “Akaryakıt zammını.. 


(Baştarafı 1. sayfada) malolduğuna bakarak degil, özveriyi bir sosyal adalet içinde dağıtma düşüncesiyle yapmış bulunuyoruz" dedi. 

Başbakan Ecevit, dün Ankara'da yapılan Eşgüdüm toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Koru- türk'ü ziyaret ederek önlem paketi ve Eşgüdüm toplantısının sonuçları hakkında bilgi verdi. Ecevit, Çankaya Köşkün- den çıkarken gazetecilerle *““Öümihurbaşkanı * ile yaptığı görüşme hakkin- da Şöyle dedi: 

"Kamu sektörüyle ilgili bazı önemli tedbirler almış bulunuyoruz. 
Kamu sektörü ürünlerinin satışlarından elde edilen gelirlerin yüzde 25' ini bir fonda toplayacağız. Bu fonu üretimin özendirilmesi amacıyla degerlendireceğiz. Üretim hedeflerine yaklaşık , üretimini beklenen düzeyin üzerine çıkarmış kamu 


Demirel üç... 


(Baştaratı 1. sayfada) şacak, bu arada muhtarlarla görüşecek. 

Bu aada AP İzmir Merkez İlçe Başkanlığı, hükümeti protesto etmek amacıyla Nisan ortasında "Yeter Söz Milletin" mitingi düzenlendiğini ve bu mitinge katılmak üzere Süleyman Demirel'in İzmir'e davet edildiğini açıkladı. 

AP Merkez İlçe Başkanı Yavuz Onursal dün düzenlediği basın toplantısında mitingle ilgili bilgi verdi. 

Yavuz Onursal daha sonra CHP'nin kongre çalışmalarında İzmir Belediyesinin oynadığı role değinerek şöyle dedi: 

"Halk . Partisinin son kongre kavgaları neticesinde İzmir Belediyesi TKP'nin ve onun organı olan İGD'nin karargahı haline gelmiştir. İzmir Belediyesi bugün halka hizmet yerine dengesiz, plansız belediye hizmetleri üretmekten başka bir şey yapmamaktadır." 


kuruluşlarına bu fondan üretimi özendirme primi vereceğiz." 

Başbakan Bülent Ecevit, Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında bir süre- den beri üretim düşüklüğü görüldüğünü belirterek, "üretim düşüklüğüyle ilgili hiç bir mazereti hükümet ve ulus olarak kabul edemeyiz" dedi. 

Başbakan benzinin maliyeti ile ilgili bir soruyu ise şöyle cevapladı: ? 

"Biz zamları yaparken yalnızca bir malın üretim veya dış maliyeti nedir diye düşünüp ona göre zam yapmadık. Fiyat ayarlamalarını bir bütün olarak düşündük. Akaryakıt fiyatlarına yaptığımız zamları o akaryakıt türlerinin ekonomiye kaça malolduğuna bakarak değil, özveriyi bir sosyal adalet içinde dağıtma düşüncesiyle yapmış bulunuyoruz." 


Kipriyanu”nun... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Anadolu Ajansının haberine göre, Rum Bakanlar Kurulunun önceki akşamki toplantısında Sosyalist Edek Partisi ile yine Rus yanlısı Akel Partisinin baskıları sonucu Waldheim'ın görüşmeleri yeniden başlatma önerilerinin reddedilmesi doğrultusunda karar alındığı bildirildi. 


Edek Partisi lideri Lassarides, Waldheim'ın önerilerinin Birleşmiş Milletler kararlarına uymadığını ve uzun süreli mücadeleye girilmesi gerektiğini belirtti. Akel Parti-. 
si ise Moskova'nın Uluslararası Konferans önerisini desteklediklerini açıkladı. 


Bu önerilerin Kipriyanu'nun Moskova ziyareti öncesine tesadüf etmesi ve aynı günlerde Moskova tarafından da uluslararası konferans önerilerinin tekrarlanması dikkati çekti. 


Amerikan... 


(Baştarafı 1. sayfada) "Ürdün'e yapılacak asketi yardım, bu ülkenin Orta Doğu barış çabalarına katkıda bulunması koşuluna bağlanıyor. 


Komisyonun önünde bulunan Ekonomik Yar- 


nesi Devrimci annemiz 


larına başsağlığı dileriz. 


YUR [DIŞI BÜROLAR!: 


FRANSA BELÇİKA 

188, rue 

Josaphat 

1030 Bruxelles 

Tel: 00 322 
215 4060 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


BAŞSAĞLIĞI 


Yönetim Kurulu üyemiz Gülden Aydın'ın an- 


dan ayrıldı. Ailesine, akrabalarına ve tüm dost- 


izmir Devrimci Gençlik Birliği 


dım Kanunu Tasarısı da gerek Suriye, gerekse Ürdün'e yapılacak ekonomik yardımı aynı koşula tabi tutuyor. Her iki tasarının da kanunlaşma- dan evvel büyük değişikìiklere uğraması bekleniyor. 


Sakine Aydın aramız- 


İSVEÇ 

I uritmakargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel: 30 56 39 


HOLLANDA 


Bildstr 53 
Utrecht 
Tel: 314761 


(Raştarafı 1. sayfada) me bağımlılık ve toprak ağalığını «kaldırmakla mümkündür" dedi. Hükümetin önlem paketinin bugünkü üretim ve ticaret yapısını değiştirmeye yönelen hiç bir tedbir getirmediğini açıklayan Pernçek "paketin sadece emperyalizme bağımlı ekonominin çıkmazını ve umutsuzluğunu yansıttığını söyledi. 

TİKP Başkanı ekonomik buhrandan kurtulmak için öncelikle bagımsız bir dış politika izlenmesinin ve Kıbrıs meselesinin biran önce çözülmesinin zorunluluğunu belirttikten sonra, "ekonomik güçlükler halkı seferber ederek aşılabilir, bu ise halkı baskı altına alan kanunların kaldırılması ve tam demokrasinin sağlanmasıyla mümkündür" dedi. "En büyük savurganlığın toprak ağalığı" olduğunu söyleyen Perinçek "köklü bir toprak reformu yapılmasını, tarımın geliştirilmesini ve sanayileşme için böylece temel yaratılmasını" istedi. 

ÖNLEMLER ÇIKI 

YOLU GETİRMED 

Hükümetin önlemler paketini ve zamları eleştiren Perinçek, bu konuda şunları söyledi: 

"Başbakan Ecevit'in açtığı önlem paketinden zamlardan ve boş laftan başka birşey çıkmamıştır. Bu programla döviz darboğazının aşılacağını iddia etmek gariptir. Hükümet üretimi artırıcı hiç bir önlem getirmemiştir. 
Üstelik talebi esnek olmayan maddelere yapılan zamlar tüketimi kısmayacaktır." 

Getirilen önlemlerin bir çıkış yolu göstermedi ğini belirten Perinçek, yeni zamların karaborsacılara, vurgunculara ve istifçilere yaradığını, zamların kağinılmaz olarak bütün malların fiyatlarına da yansıyacağını söyledi. 

IMF'YE KARŞI ÇIKIŞ 

ALDATMACADIR 

Doğu Perinçek devalüasyonla ilgili görüşlerini de şöyle açıkladı: 

“Aslında Ecevit, 'devalüasyon yapmıyorum' diyerek devalüasyon yapmakta ve IMF'nin isteklerini gerçekte kabul etmektedir. Resmi bir devalüasyonun ise -artları yaratılmaktadır. Işçi dövizlerine ve ihracata katlı kur uygulamak ne demektir? Bunun anlamı, paramızın değerini dış paralara göre düşürmek değil de nedir? Bu durumun ve fiyatların yükselmesinin, bir süre sonra kaçınılmaz olarak devalüasyonun resmen kabulüne yolaçacağı açıktır. 

"Bütün bunlardan sonra bir de IMF'ye mey- dan okuyor görünmek halkı aldatmak amacın- dan başka bir şeye hizmet etmemektedir. Ecevit'in, paketinde yabancı sermaye ve kambiyo düzenlemeleri ile ilgili konularda IMF'nin ileri sürdüğü koşullar kabul edilmektedir. 

"Hükümetin ekonomiyi kurtarma planının ashnda zengini daha zengin ve fakiri dah fakir etme planı" olduğunu söyleyen Perinçek, ücret artışlarının fiyat artışlarının önünde olduğu iddiasının da gerçek dışı olduğunu söyledi. 

BÜYÜKELÇİLİKLERE 

GÖSTERİLEN YOL 

Perinçek, büyükelçilerin sicilleriyle ilgili olarak getirilen önlem konusunda ise "Haysiyetli dış politika iddiasıyla iktidara gelen Ecevit'in getirdiği tedbire bakınız: Büyükelçileri değerlendirmesin- de temel ölçü dışsatıma hizmetleri olacaktır. Yükselmek isteyen büyükelçilere gösterilen yol Türkiye'nin bağımsızlığını ve menfaatlerini savunmak değil, yabancı devletlerle tekeller önünde eğilmektir"' dedi. 

Ecevit'in halka karşı açık ve dürüst bir tavır takınmadığına dikkat çeken TİKP Başkanı 1978 
başında geniş bir deste- ge sahip olarak gelen Ecevit'in halk yığınlarına hiç bir zaman güvenmediğini, onları seferber etmediğini, tam tersine halkın belini büktüğünü söyledi. 

Perinçek, Ecevit'in iki süper devlet arasındaki cambazlık siyasetini de eleştirdi ve "duvarın öte tarafına geçerim" şeklinde dile getirdiği şantaj politikası ve anarşinin 


` ABONE ÜCRETLERİ 


İSVİÇRE Yurt içi 
Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
ıVD.) 


Lozan 1290 TI 


108 TI? (1 Aylık) 
320 TI. (3 Aylık) 
645TI. (6 Aylık) 
(1 Yillik) 


üzerine yürümeyerek halkın sindirilmesine göz yumması aslında halka güvenmeyen bir tutumu ortaya sürmektedir. Bu çizgi aynı zamanda milli ekonomimizi de çöküşe sürükleyen çizgidir" dedi 

BUHRANDAN 

KURTULMANIN 

YOLU VARDIR 


TİKP Başkanı Türkiye'nin emperyalizme bağımlılığın ve toprak ağalığının yarattığı bugünkü buhrandan kurtulma yolunun var olduğunu söyledi ve "Bugün çıkmaza giren Saraçogullarının, o Mendereslerin, Demirellerin ve en son Ecevitlerin siyasetleridir. Bu çıkmaz, kendi zıddı olan çıkış yo-Junu, yani emperyalizme bağımlılıktan her alanda kurtulmak ve toprak ağalığını ortadan kaldırmak olunu da açmaktadır" edi. 


TİKP'NİN ÖNERİLERİ 


Doğu Perinçek TİKP'- nin Türkiye halkına güvendiğini ve önünde ışıklı bir gelecek olduğuna işaret etti. Perinçek partisinin önerilerini de şöyle sıraladı: 

— Bir avuç büyük burjuva ve toprak ağasının sefahatine ve lüks tüketimine hizmet eden malların gerek resmi yollar- dan, gerekse kaçak olarak dışalımına kesin olarak engel olunmalıdır. 

— Bar, pavyon, gece kulübü, kumarhane gibi sefahat ve savurganlık yuvaları ortadan kaldırılmalıdır. 

— Lüks inşaat kesin olarak engellenmeli, binaların enerji israf eden biçim ve ölçülerde yapılmasına son veren tedbirler alınmalıdır. 

— Televizyon, buzdolabı, elektrik fırını, müzik dolapları gibi dayanıklı tüketim malları- nın dışardan getirilip Türkiye'de monte Bi edilen parçalarının 'ithalatı kısıtlanmalıdır. Durmadan genişleyen ve dış alımların şişmesine yol açan montaj sanayinin denetim altına alınması, daraltılması ve adım adım milli sanayiye dönüşmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 

— Geniş halk yığınlarının ihtiyaçlarına, milli sanayiinin kuruluşuna ve ülkemiz ekonomisinin ayakları üzerinde durmasına hizmet etmeyen her türlü dışalıma son verilmelidir. 

— Özel oto sdvurganlığına son vermek için bu konuda TRT'de demagoji yapmak yerine çok ağır vergiler konmalı, binek otomobili yapan yeni montaj fabrikalarının kurulmasına izin verilmemeli, mevcutlar esas olarak kamyon, otobüs ve traktör yapan fabrikalara dönüştürülmelidir. 

-—Dış krediler dışa bağımlılığı azaltmaya, Türkiye ekonomisinin ayakları üzerinde doğrulmasına ve milli sanayiinin gelişmesine hizmet etmesi şartıyla alınmalı, özetle kendi gücüne giiven ilkesine tabi olmalıdır. 

— Kiralar ve halkın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları dondurulmalıdır. 

— Büyük ölçüde enerji ısrafına yol açan, Seydişehir Alüminyum Fabrikası türünden teknolojilere son verilmelidir. 

— Ülkemizdeki emeği bütünüyle harekete geçirmek için yoğun emek kullanılan teknolojiler benimsenmeli, böylece bütün olumlu etkenler değerlendirilmeli ve üretim artırılmalıdır. 

— Isınmada fuel-oil kullanılmasına son verilmeli, sanayide fuel-oil kullanılmasını azaltacak tedbirler alınmalıdır. 

— Enerji (o üretiminde fuel-oil kullanımına son vermek için su ve kömü- 


Yardım için... 


(Baştarafı 1. sayisda) yonu Başkanı AP Muğla Milletvekili Zeyyad Mandalinci ve Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Samsun CHP Senatörü Ziya Gökalp Mülayim'- den kurulu parlamento heyeti görüşmeler yapmak üzere bugün Washington'a gidiyor. Parlamento heyetinin ABD" de bulunduğu süre içinde dış yardımın -artırılması ve Kıbrıs gibi konu- 
"larda görüşmeler yapacağı öğrenildi. 


Yurt Dışı 


30DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 
1310 DM (1 Yıllık) 


“ (Yayın Sayfasında) Doğum,Evlenme,Ölüml(5 Sant.) 350 lira Küçük İlanlar 


inin l Perinçek: “Paket, bağımlı ekonominin... 


re dayanan bir enerji siyaseti izlenmelidir. , 

— Dış ticaret devletleştirilmelidir. 

— Köklü bir toprak reformu yapılarak en büyük savurganhğımız olan toprak ağalığı ve tefecilik ortadan kaldırılmalı, böylece tarım üretiminin gelişme yolları açılmalı, sanayileşme için güçlü bir temel yaratılmalıdır. 

— Büyük ölçüde akaryakıt ve asfalt gibi petrol ürünlerinin tüketimine yol açan karayolları siyasetinin yerine demiryollarımızı geliştirme siyaseti izlenmelidir. 

— Devlet içindeki bürokrasiye, rüşvete vé yiyiciliğe son verilmelidir. 

— Bütün bu ekonomik ve sosyal tedbirleri gerçekleştirmek, geniş halk yığınlarını seferber etmek ve karşımıza çr kacak engelleri halka dayanarak altetmekle mümkündür. Bu nedenle demokrasinin tam olarak gerçekleştirilmesi ekonomi alanındaki milli seferberliğin şartıdır. Halkı 


baskı altına alan 141. 
142. ve 163. maddeler kaldırılmalı, anarşinin 


kaynaklarının üzerine gidilerek halkın can güvehliği ve huzuru sağlanmalıdır. 

— Ekonomik darboğazı aşmak aynı zamanda bağımsızlıkçı bir dış siyaset izlenmesine bağlıdır. 

— Kıbrıs'da barış gerçekleştirilmeli, Kıbrıs'ın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı gösterilmeli, böylece Türkiye'- nin gerek Üçüncü Dünya ülkelerinden gerekse Batı ülkelerinden tecriti- ne son verilmelidir. 


Önlemler paketine tepkiler 


5. sayfamızda 
———e 


Müebbed... 


(Baştarafı 1. sayfada) serbest bırakılmaları gerekiyor. 

Başka cezaevlerindeki savcıların ise 6 günlük indirimi af indirimi yapılmadan uyguladıkları ve 
7 yıl 3 ay yatan müebbed 
mahkumları “salıvörmeye hazırlandıkları bildirildi. 

Ortada kesin bir uygulama biçiminin bulunmaması ve serbest bırakılmanın cezaevindeki savcının anlayış ve yorumuna bırakılması bir bölüm müebbed mahkumun mağdur olması sonucunu getirecek, Bu durumun müebbedlerin salıverilmeleri konusunda yeni bir eşitsizliğe yol açacağı ve 
çoğu cezaevinde 7 yıl 3 
ayını dolduran mahkumlar salıverilirken, başta Niğde olmak üzere bazı cezaevlerinde müebbedlerin 3 yıla yakın bir süre daha cezaevinde bırakılacağı bildiriliyor. $ 

Niğde Savcısının son çıkan infaz yasasını kendi yorumuna dayanarak aldığı, yasanın ise Anayasanın eşitlik ilkesini gözardı ederek hazırlanmış olmasının bu eşitsizliğe ve bazı mahkumların madur edilmesine yol açtığı bildirildi. 

Soruna Adalet Bakanlığının eşitliğe uygun bir çözüm bulması isteniyor. 


Van Lennep... 


(Baştarafı 1, sayfada) paketi hakkında yetkililerden bilgi alacak ve Paris'te sürdürdüğü temaslar hakkında Türk hükümetine bilgi verecek, 

Türkiye'ye sağlanacak acil yardım için uluslararası kuruluşlar ve hükümetler arasında koordinasyon kurmakla görevlendirilen Federal Almanya Aşağı Saksonya Maliye Bakanı Leisler Kiep'in de önümüzdeki hafta temaslarına başlayacağı bildirildi. 

Federal Almanya Başbakanı Schmidt, Guadeloupe Zirvesinde Türkiye'ye sağlanması öngörülen acil ekonomik yardım konusunda hükümetler ve uluslararası mali kuruluşlar arasında ;koordinasyon kurulması için Aşağı Saksonya Maliye Bakanı Kiep'i görevlendirmişti. 
Leisler Kiep, önümüzdeki hafta Paris'te OECD Genel Sekreteri Van Lennep ile de görüşecek. 

Daha sonra önde gelen uluslararası mali kuruluşların temsilcileriyle temas edecek olan Kiep, ABD'ye geçerek Washington'da IMF yetkilileriyle görüşecek, 


İLAN TARİFESİ 
2.4.6. sayfalar 
3.5.7, sayfalar 
Yayın ilanı 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 
30 lira 


(Kelimesi) Sira 


BİLİNMEYEN 


iin 


"Okulun açılmasıyla birlikte acil sorunlar kitlelere kavratılmış, yurtlar, jandarma ve akademik sorunlarımız doğrultusunda bir yığın eylem yapılmıştır. Yazılamalar, korsanlar, afişlemeler, bildiri dağıtımları, pullamalar. forumlar yapılmış, bu çalışmalar içinde bu- 

` lunmayanlar, yapılan işlere dudak bükmüşler, hem suçlu hem güçlü mantığı ile dışarıdan ma- 
"val okumuşlardır. Yapılan işleri 'pasiflik' ile suçlamışlar, 'onlar evrim döneminde olduklarını söylüyorlar, barışçıl çalşma yöntemleri ile mücadele ediyorlar" gibi sözlerle kendi eylemsizliklerine, pasifistliklerine kılıf uydurmaya çalışıyorlar, 


"Mücadele içinde yer alan bizler, tüm kitleleri eyleme katarken, Maraş katliamını protesto edip 


faşistleri kilometrelerce Omuz Omuza" sloganı atarak katılmıştı. 

kovalarken, Ankara'da ` 

tüm birimlerde korsan 

eylemler koyup, MHP bir olay daha; 12 Mart'ı Yukarıda bir kısmını 


binalarını basıp KURTU-LUŞ pankartları asarken bizler pasifist oluyoruz da, 'biz zaten önceki gün mitingler yaptık bu Maraş olaylarını da protesto anlamına gelir' deyip hiç bir şey yapmayanlar aktif oluyor, keskin devrimci oluyor. İnsaf beyler insaf. ... İşte somut 


aldığımız bildiri "Beytepeli Kurtuluşçular" imzasıyla dağıtıldı. Bu bildiri Kurtuluşçular" imzasıyla dağıtıldı. Bu bildiri Kurtuluş grubunun özelliklerini ve aynı kaynaktan çıktığı diğer oligarşici gruplarla farkını ortaya koyabilmemiz için en iyi belge. 


protesto için Ankara'nın çeşitli yerlerine bombalı pankartlar asılmış, Kızılay'da korsan pullamalar yapılmış, bomba patlatılmış, Beytepe'de jandarma baskısına rağmen 
12 Mart, yemekhaneler- 
de konuşmalarla, havaya pul atılarak protesto edilmiştir. 


Ollgarşiye Karşı, fedakârca ve mllltayca 


< savaşırken kalleşce, kahpece vurul; n 
1977 yilinda YA kürdeşimiz. 
DEV-GENÇ / li KEMAL KARACA 


Kemal Karaca 


öldürüldü 


Olaydan sonra 


bildiri meli 

YAŞAMIN 

dağıtan nm i ez daha: 


ATEŞİ VE İHANETİ GÖRDÜK’ 


BİR KERE DAHA BİN KERE DAHA PROVOKASYON 


Şişli'de pusuya düşürülerek öldürülen Kemal Karaca 


ta rafta rları ile ilgili olarak Devrimci Yol dergisinin küpürü” "DEVRİMGİ TERÖR DE UYGULARIZ” 


1977 yilinda DEV.GENÇ üyesi 
Kemal Karaca Şişli'de pusuya düşüöldürülüyordu. Olaydan 

sonra üzerinde silah bulunan K.Karâcavı. Kurtuluş grubu taraftarlarının öldürdüğü Oo öne sürüldü. 

Bundan sonra her iki grup da Site Yurdunda karşılıklı bildiriler dağıttılar. 

DEV.GENÇ taraftarlarının dağıttikları bildiride, "provokasyon tuzaklarının çoğaldığını görmekteyiz" denilerek şöyle devam ediliyordu: 

"Bu tuzaklar, doğrudan hakim sınıflardan, dolaylı olarak da 'sol'dan gelmektedir... Devrimcilere karşı açılan savaştan söz ediyorlar. Bu savaş ilk akla geleceği gibi ideolojik bir 

, savaş değildir. Her türlü kalleş ve karsı devrimci yöntemlerle sürdürülen 


işkence yapmaktan adam kaçırmaya; baskın yapıp devrimci sempatizanları silahla tehdit etmekten, devrimciler hakkında idam fetvaları çıkarmaya kadar uzanan zor metodlarıyla sürdürülen savaştır" 


Kurtuluş grubu taraftarları ise dagıttıkları bildiride yaptıkları işi şöyle savunuyorlardı: 


“İdeolojik mücadele dışındaki yöntemler şüphesiz karşı devrimcilerin işine yarar. Ne var ki bu konuda bu yönteme başvuran herkes suçlanamaz... Çünkü terminolojide ve sosyal pratikte devrimci terör denen bir şey vardır ve bazan da bu, devrimciyim demesine rağmen objektif olarak karşı devrimci durumuna düşen kişi ve gruplara karşı da uygulanır." 


OLiGARŞİGİLER 


1977 1 Mayıs'ına katılan Kurtuluş grubu taraftarları. Kurtuluş grubu mitinge Emeğin Birliği ile birlikte ve "Faşizme Karş 


” Aktiflik” 

gösterisi 

Kurtuluş 
THKP—C 


grubu da kökenli bir 
grup olarak 1975 
yılında ortaya çıktı. 
THKP—C'nin devrimci mirasına sahip çıktığını ve onun devamı olduğunu ileri sürdü, Ancak Kurtuluş, Devrimci Yol ve Acilcilerden farklı olarak, "Kesintisizler"'de yer alan teorik tezlerin yanlış olduğunu söyledi. 
Mahir Çayan'ın Kesintisiz Devrim broşüründe yer alan göfüşlerini, Kemalizm değerlendirilmesi ve devrimde ittifaklar sorunu, öncü savaşı, suni denge, evrim ve devrim aşamalarının ilişkisi, üçüncü bunalım dönemi gibi noktalarda eleştirdi. 

Ancak gençlik içinde bulunan THKP-C sempatizanlarını, Mahir Çayarı'ın tezlerinin doğru olduğunu ileri süren Devrimci Yol, kendi etrafında toplama- yi başardı. Kurtuluş ise oldukça az bir kitleyi yanına çekebildi. 


Bu gelişmeler üzerine Kurtuluş, Devrimci Yol taraftarlarını etkileyebilmek için Devrimci Yol'la yoğun bir mücadeleye girişti. Kurtuluş 


un eleştirilerinin çgsası şu: Devrimci Yol da aslında bizim gibi geç- 


miş tezlerin yanlışlığını 


görmektedir. Ama THKP-C sempatizanlarını yanına çekebil- 


mek ve etrafında tuta- 


bilmek için dürüst davranmıyor. Gerçek düşüncelerini açıklamıyor. 
Geçmişi sömürüyor. 


Çünkü en başta, savunduğu tezlerin gereğini yapmıyor. Öncü savaş vermiyor, silahlı propaganda yürütmüyor vb. O da bizim gibi açık eleştiri yapmalıdır. 


Kurtuluş, yakın geçmişi nasıl değerlendiriyor? 


Kurtuluş 1970'lere kadar elli yıllık sol harekete revizyonizm damgaf ùu vurmuştur. Elli yıllık revizyonizm, "kendi dışındaki güçlere bel bağlama'"' şeklinde ortaya çıkmaktadır. 


tadır. Kurtuluş, M.Suphi ve arkadaşları aynı yapmaktadır: "Kemalistlere güvenerek Ankara'ya geliyorlardı." 
1976, s.1) 


Kurtuluş, işte bu anlayışı sonucu 
THKP—U, THKO gibi 


KURTULUŞ 


KURTULUŞ,DEV-YOL'A KARŞI “AKTİFLİK” GÖSTERİLERİNE GİRİYOR 


z korsan eylemler koyduk... 
cu savaşçılar, neredesiniz?” 


Anti-emperyalist, anti-oligarşik halk devrimi 


Kurtuluş, önümüzdeki devrim aşamasını böyle adlandırmakta ve şunları söylemektedir: 

"Türkiye emperyalizme bağlı yarı-sömürge bir ülkedir. Egemen üretim biçimi kapitalizmdir. 
len gelişimi dogal sürecini izlememiş, emperyalizme (o bağımlı, çarpık ve ,tekelci niteliktedir. Yerli tekelci burjuvazi , uluslararası tekelci burjuvazinin bir uzantısıdır." Emperyalizm, kendi askerleri yerine, işgali, ülkenin kendi askerlerine yaptırmıştır. Bu ülkelerdeki dayanağı birinci dereceden kendisinin bir alt modeli görünümünde olan burjuvaziye bırakmıştır." 
(Geçmişin Değerlendiril mesi ve Öncü Savaşı, s. 


101) 
Bu anlayış esas olarak Kurtuluş'a Böre Kemalizmin değerlendi: ülkemizde demokratik rilmesinde odaklanmak- devrimin gündemde ol- 


masının temel nedeni bagımsızlık sorununun çözüm beklemesidir. Bunun yanında tekelci gelişmenin yarattığı ve "'o ligarşik devlet biçiminde ifadesini bulan gericilik de demokratik devrimin gerekçesi olmaktadır. 


için bile değerlendirmeyi 


(Haziran 


197 Mlerde 


Kurtuluş bu tahlille- 


f 


ORTAYA ÇIKIŞI: 


MWN 


ALLL 
P ELTUN ÜLKELERİN ILERI VE EZİLEN HALKLAR, BIKI yiN! 


1915'lerde bir grup 


THKP-C Davası sanığı tarafından oluşturuldu 


GÖRÜŞLERİNİ SAVUNAN YAYINLARI: Kurtuluş (haftalık) Kurtuluş Sosyalist Dergi (aylık) Kurtuluş için ileri 


SLOGANLARI: Yaşasın kurtuluşa kadar savaş Kahrolsun oligarşi Kurdara azadi Oligarşik devlet, vıkacağız elbet Faşizme karşı omuz omuza Kahrolsun ABD emperyalizmi 


tmek sise nái 


iç savaş doğrultusunda 


gelişeceğini ileri sürüyor. 
Kürdistan, 
Türkiye'nin bir iç sömürgesidir 

Kurtuluş, "Kürdistan" ın sömürge" olduğunu savunan gruplardandır. Kur tuluşa göre, "Türkiye Kürdistan'ı bir iç sömürgedir. Ve ekonomisi Türkiye ekonomisine tabi kılınmış, bağımsız oluşumları tahrip edilmiştir... o Sömürgeciler Kürdistan'ın bir pazar olarak kalmasını sağlamaya çalışmaktadırlar, Aynı zamanda ucuz iş gücü, sömürgeci ülkelerin ekonomisinin hizmetinde kullanılmakta ve sömürgeci ülkelere taşınmaktadır" (Kurtuluş, 8.17,sy.37) 


"Konfeksiyoncu çizgilerin dışındakiler birleşin” 

Kurtuluş'a göre SBKP yönetiminde revizyonist 


görüşler hakimdir. Ama Rusya sosyalist bir ül 


ruz... Pasif olan biz miyiz?" 


Dergisi, "Sovyetler Birliği ile diğer emperyalist ülkeler arasında bir savaş çıkarsa tavrımızı somut tahlille tespit ederiz" de- 


kedir. diği için şiddetle eleştiriyor ve her zaman Sov-Kurtuluş, 1956 20. yetler Birliği'nin yanında 


SBKP kongresine Kuruş: olduğunu açıklıyor. 
çev'in revizyonist tezler ileri sürdüğünü söylüyor. Kurtuluşa göre ÇKP' 


örgütlerin verdiği mücadelenin kırıldığını söylüyor. "Bu üç hareketin ortak ve belirleyici karakteri geçmişin kendi gücüne güvenmeme anlayışına karşılık, proletaryanın kendi silahlı gücünü yaratma doğrultusunda mücadele oldu." "İlk defa burjuvaziye kendi gücüne dayanarak başkaldırıldı.* Kurtuluş bu sebepten bu hareketleri, hatalarına rağmen "'proleter devrimci'' olarak de- 


rine bağlı olarak anti-emperyalist o anti-oligarşik devrimin o anti-kapitalist nitelik de taşıdığını açıklıyor. 


Kurtuluşa göre, ülkemizdeki ' oligarşik dikta ne faşizmdir, ne de burjuva demokrasisi. Oligarşik dikta da bunlar gibi bir devlet biçimidir. 


Kurtuluş ülkemizde baş çelişmenin oligarşi ile halk arasında olduğunu tespit ediyor. Emper- 


Ne var ki ona göre, ÇKP' nin SBKP'ye karşı mücadelesi ideolojik bir temelde gelişmemiştir. Sovyetler Birliği'nin Çin'e atom bombası vermemesi ve yardımı kesmesi üzerine ayrılıklar körüklenmiştir. 
(Kurtuluş Ocak 1977, Sy 6) "Sosyalist Sistemi Savunuyoruz" 


Sovyetler'in bugün oportünist", "yanlış bir politik hat" izlediğini söyleyen Kurtuluş, "sosyalist sistem'i her zaman 


de bugün revizyonist bir çizgi izlemektedir. Sovyetleri "Revizyonist" ve “faşist " ilan ederek "'anti-komünizm" yapmaktadır" “Bağışlanmaz bir gaflet" içindedir. (Kurtuluş, 8. 27, sy.44) 


Kurtuluş, o Sovyetler Birliği'ni "sosyalist " olarak değerlendirmesine rağmen, Sovyetler Birliği'ni dünya proletaryası- nın öncüsü olarak kabul etmediğini açıklıyor. Sov 


gerlendirmekte, bir dönüm noktası olduğunu söylemektedir. 


1971'in yalist işgalin gizli olmasından dolayı, mücade- 


lenin sınıfsal planda ve 


yetler Birliği ve paralelindeki örgütlerin çizgisini eleştirmenin o "sosyalist 


burjuvazinin saldırısına karşı koruyacağını da vurguluyor. Devrimci Yol 


KURTULUŞ TARAFTARLARININ KAÇIRDIĞI DEVRİMCİ ANLATIYOR 


Beytepeli Kurtuluşçuların bildirisi: "Biz MHP binalarını basıp, Kurtuluş pankartları asıyo- 


ülkelere düşmanlık olmadığını"' da açıklıyor. 
TKP'nin "Türkiye ger çeği ile bir alakası olmadığını» söyleyen Kurtuluş, onun "ileri demokrasi ' teziyle uluslararası oportünizmin safında bulunduğunu ileri sürüyor. 


örgütlerinin 
Ankara 


ğiz. 


Kurtuluş'un gücü 


Kurtuluş'un Samsun, Trabzon, İstanbul, Ankara, Akhisar, Antalya gibi yerlerde etkinliği var. 

Daha çok hemşerilik bağlarından yararlanarak ve aktiflik gösterileri yaparak çevresinde adam topluyor. Ayrıca TÖB-DER ve Meslek Odalarında da etkin, Dev Gör, Dev-Lis, Karadeniz Dev Genç, Ant-Gör gibi dernekler Kurtuluş'un etkinliği altındaki örgütler. 


TKP” nin kargaşalık siyesetine bir örnek: 
50. Yıl 
Lisesi olayı 


"Bir el havaya afeş ettiler, amaçları öldürdük izlenimini vermekti” 


1976 yılı başlarında Ankara'da Kurtuluş 
grubu taraftarları ile Halkın Kurtuluşu taraftarları arasında günlerce süren bir çete savaşı meydana geldi. Bu çatışmalar sırasında Cebeci Yurdunu basan Kurtuluş grubu taraftarları bir devrimciyi silah zoruyla kaçırdılar. 

O zaman Halkın Kurtuluşu saflarında bulunan daha sonra devrimci saflara katılan, Kurtu luş taraftarlarının kaçırdığı kişi olayı şöyle anlatıyor: 

1976 başlarıydı. Kurtuluşçular DEV— 
GENÇ'ten yeni ayrılmıştı. Etraflarına yeni yeni adam topluyorlardı. SBF—DER seçimleri öncesi Siyasal Bilgiler Fakültesi anfisinde bir dizi toplantı oluyor, hergrup görüşlerini açıklıyordu. 

“Tartışmalar sırasında Kurtuluş grubunun önde gelenlerinden biri söz aldı ve 'H.Kurtuluşu, Denizlere, Mahirlere sahip çıkamaz, H.Kurtuluşu geçmişi inkar ediyor" gibi şeyler söyledi. Toplantıda bulunan H.Kuçtuluşu grubu taraftarları, 'Sen Denizlere küfür edemezsin' diyerek tepki gösterdiler. Karşılıklı suçlama ve itişmelerden sonra kavga çıktı. Kurtuluş grubu taraftarları hazırlıklı olduklarından H.Kurtuluşu taraftarlarını püskürttüler. 

“Ertesi gün her iki tarafda militanlarını 

, SBF'ye topluyor. Çok sayıda silahlı kişi her iki grupta yeralıyor. Gergin ortamda ufak bir tartışma sonucu iki grup birbirine giriyor, silahlar patlıyor. SBF'nin duvarları delik deşik oluyor. H.Kurtuluşu taraftarı bir kişi silahla, 


birçok kişi ise sopalarla yaralanıyor, Bu kavgadan Kurtuluş grubu taraftarları oldukça zararlı çıkıyor." 


YURDA BASKIN 


“Yurtta otururken, başlarında grubun elebaşısi olmak üzere 40 kadar Kurtuluş taraftarı yurdun kantinine girdi. Hepsi (kızlarda dahil) silahlıydı. Ellerinde iki adet Tomson tipi büyük silah da bulunuyordu. Öğrenciler panik içinde bağrışmaya ve şuraya buraya kaçışmaya başladılar. Bunun üzerine baskın yapan grubun elebaşısı bir masanın üstüne çıkarak konuşmaya başladı. 'Bize saldiranlara karşı bundan sonra çete savaşını başlattık, H.Kurtuluşçularına karşı çete savaşı vereceğiz' diyerek, birkaç kişinin isimlerini saydı ve bunları nerede görürlerse vuracaklarını söyledi 

"Masanın üstündeki kişi, 'Bize sosyal-faşist diyenler sol tarafa dizilsinler' diyerek konuşmasını bitirdi. Benim H.Kurtuluşu taraftarı olduğumu biliyorlardı ve beni öğrenci kitlesinden ayırarak duvarın önüne getirdiler. Elinde büyük bir silah (Tomson olduğunu zannediyorum) bulunan saldırganlardan biri silahına mermi vererek üzerime doğrulttu. Bir başka saldırgan silahıyla üzerime yürüyerek bir yumruk attı. Atılan bu yumruğu sineme çektim. 
Karşı tarafa dizilmiş olan öğrencilerden bazıları da, saldırganlara, 'Bu sizin yaptığınız devrimcilik mi? Arkadaşı daha bugün fa: şistler yaraladı' dedi: 


“Bunun üzerine saldırganlar beni bırakıp, topluca çıkıp gittiler, Bir dakika sonra içlerinden 8-10 kişi yine silahlarını çökip kantine girdiler, Saldırganlardan biri bana silahını. 
dayadı ve 'dışarı çıkacağız dedi. Kantindeki kalabalığa karşı da 'Biz bunu öldüreceğiz' diye bağırdılar,” 


HAVAYA ATEŞ EDİYORLAR 


“Dışarı çıktıktan sonra içlerinden birisi bir el havaya ateş açtı. Amaçları öldürdük izlenimini vermekti. 

"Yurttan yukariya doğru yürümeye başladık. Bana, 'Sen arkadaşlarının evini biliyorsun, onların adresini ver yoksa seni zorla konuştururuz, işkence yaparız dediler. 
Ben de, 'arkadaşlarımın ev adreslerini vermem, aynca birçoğunun da evini bilmiyorum' dedim, 'Biz seni götürelim de, konuşturmasını biliriz' diyerek beni yanlarına aldılar, yürümeye devam ettik. Yol boyunca bazen bana yumuşak davranıyorlar, bazen tehdit ediyorlardı, bazen de karşılıklı tartışıyorduk. 

“Bir süre sonra grubun elebaşısı ve birkaç kişi durup, kendi aralarında konuşmaya başladılar. Daha sonra, 'Biz seni sayarız, severiz. 
Sen faşistlere karşı mücadele ediyorsun. Kusura bakma, bizim esas işimiz bize saldıranlarla” diyerek beni serbest bıraktılar. Ben de yurda geri döndüm." 


Yarın TKP'nin savaş çağrısının 
Seyran Bağları semtinde nasıl uygulandığını ele alacak, 50. Yıl Lisesi'nde bir süre önce meydana gelen ve ölümle biten olaya değinece- 


